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Parochiecentrum 

geopend op 

werkdagen van 

9.00 uur tot 12 .00 uur

Sint Petrus Uden
Kerkstraat 24, 5401 BE Uden

Zaterdag 18.30 u, 

Zondag 10.30 u, 

weekdagen 19.00 u, 

eerste dinsdag van de 

maand 10.00 u viering 

voor zieken en ouderen 

in het parochiecentrum.

Sint Agatha Boekel
Kerkstraat 37, 5427 BB Boekel

Zondag 10.30 uur 

H. Jacobus de 

Meerdere Zeeland
Kerkstraat 51, 

5411 EA Zeeland

Zondag 9.00 uur

H. Antonius

Abt Volkel
Kloosterstraat 4, 

5408 BC Volkel

Viering derde zaterdag van 

de maand om 18.30 uur

H. Kruisvinding 

Odiliapeel
Oudedijk 43, 

5409 AB Odiliapeel

Eerste zaterdag van de 

maand 18.30 uur

H. Jozef Venhorst
Sint Josephplein 16, 

5428 GL Venhorst

Derde zondag van de 

maand 9.00 uur
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Deze pagina verschijnt elke tweede 
woensdag van de maand en valt onder 
redactionele verantwoordelijkheid van 
het bestuur van de Sint Petrus Parochie. 

De meimaand is van oudsher bijzonder toegewijd aan 
Maria, de moeder van Jezus. Met name ook in mei gaan 
veel mensen op bezoek bij haar om haar te ontmoeten. 
Veel plaatsen in het Brabantse land en daarbuiten 
oefenen een grote aantrekkingskracht uit. Jongeren en 
ouderen weten de weg te vinden.

Maria wil bij ons zijn, om met ons verdriet en lijden te 
delen. Zij verwijst met haar hele persoon, haar geloof 
en haar dienstbaarheid, naar haar Zoon Jezus Christus. 
“Vertrouw je toe aan Hem, ga Zijn weg” zegt ze tot ons. 

In het geloof van velen is 
tastbaar dat Maria op 
deze weg een tochtgenote 
is. Zij staat heel dicht bij 
ons, mensen. Zij is bijzonder 
geschikt om gevoelens van 
hoop, wanhoop, twijfel, 
onmacht, verdriet, lijden, 
vreugde en dankbaarheid 
over te brengen naar haar 
Zoon.

Moge uw bezoek aan 
Maria, in onze kerken of 
daarbuiten, u goed doen!

Feestweek van 1 t/m 8 juni
Honderd jaar St. Agathakerk Boekel 
Iedereen heeft het inmiddels al meer dan levensgroot, 
in geel en blauw op de voorkant van de kerk en 
de kerktoren geprojecteerd gezien. De Boekelse 
St. Agathakerk bestaat honderd jaar.  De meeste 
Boekelaren hebben door de jaren heen wel een band 
met de beeldbepalende kerk in het hart van Boekel 
opgebouwd. Velen zijn er gedoopt, ontvingen er de 
Eerste Communie en het Vormsel, zijn er getrouwd 
of namen er afscheid van een dierbare. Natuurlijk 
waren er in de voorbije honderd jaren ook duizenden 
eucharistie- en jubileumvieringen, vaak met een 
van de vele koren die hun thuisbasis hadden in de 
honderdjarige St. Agathakerk. Comité Eeuwfeest St. 
Agathakerk heeft voor dit unieke eeuwfeest dan ook 
alle registers opengetrokken voor een uitbundige 
feestweek die plaatsvindt van 1 t/m 8 juni. 

Het eeuwfeest begint met een pontificale Hoogmis 
op zondag 1 juni om 10.30 uur, waarin de bisschop 
van ’s-Hertogenbosch, Mgr. Dr. Gerard de Korte, 
voorgaat. Tijdens deze viering zal ook het eerste 
exemplaar van het speciale boek over 100 jaar
St. Agathakerk, een absoluut collectorsitem, aan de 
bisschop worden overhandigd. Hieraan is een jaar lang 
gewerkt door leden van de Boekelse Heemkundekring. 

Het speciale jubileumboek over 100 jaar St. 
Agathakerk is voor iedereen de hele feestweek 
verkrijgbaar in de St. Agathakerk voor de feestelijke 
prijs van slechts 10 euro!  Na de hoogmis is er een 
grootse receptie in de pastorietuin. Van 1 t/m 8 
juni is dagelijks de speciale tentoonstelling over de 
jubilerende kerk te zien met tal van unieke foto’s, 
voorwerpen en filmpjes. Tijdens de feestweek worden 
er ook speciale rondleidingen in de kerk gegeven aan 
diverse groepen uit de Boekelse samenleving zoals 
leden van de KBO, kinderen van de basisscholen, de 
ondernemersvereniging, VrouwenActief, bewoners 
van Sint Petrus en gasten van de Zonnebloem. 

Op vrijdagavond 6 juni staat er om 19.30 uur 
een daverend concert op het programma met 
medewerking van de koren ‘Imemato’, Alegria 
en harmonie Eendracht Maakt Macht. Voor alle 
kerkelijke vrijwilligers wordt er op zaterdag 7 juni 

van 14.00 tot 18.00 uur een feestmiddag in de tent in 
de pastorietuin georganiseerd. 

De feestweek wordt op zondag 8 juni afgesloten 
met een eucharistieviering om 12.30 uur met 
medewerking van het seniorenkoor ‘De blijde 
Herfstklanken’. Direct na afloop van deze viering 
zal het monument voor de Boekelse missionarissen 
op het kerkplein worden onthuld. 

Het ‘Comité Eeuwfeest St. Agatha’ nodigt jong 
en oud graag uit bij de diverse activiteiten van 
deze feestweek aanwezig te zijn. U bent van harte 
welkom!

Pastorale terugblik april:
• 8 april bezoek aan Pater Kessels in 

Oosterbeek
• 9 en 10 april uitvaarten van de Kruisheren 

Rein Vaanhold en Hans Nieuwkamp
• 12 en 13 april feestelijk Palmpaasweekend
• Goede Weekvieringen
• 19 april Paasmandjes zegening
• 19 april doop van vier tieners in de 

St. Petruskerk
• 20 april feestelijk paasfeest 
• 27 april Bedevaart naar Rome in dit 

Heilig Jaar

Aanmelden communie en 
vormsel komend schooljaar

Het schooljaar zit er alweer bijna op. Een tijd van 
afsluiten maar zeker ook een tijd van vooruitkijken naar 
het volgend jaar. Met deze brief willen wij u informeren 
over hoe aan te melden voor de voorbereiding op de 
Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel.
In de Sint Petrusparochie starten we in september weer 
met het nieuwe seizoen van het familiepastoraat. Een 
vorm van catechese waarbinnen de voorbereiding op 
de sacramenten van de Eerste Heilige Communie en 
het Heilig Vormsel plaatsvindt.
Het familiepastoraat heeft als doel om samen met 
kinderen/tieners van alle leeftijdsgroepen en hun 
ouders een gemeenschap te vormen rondom het geloof. 
Wij werken in vijf groepen van kinderen/tieners van 
verschillende leeftijden:
• Kinderen tot en met groep 2 van de basisschool
• Kinderen uit groep 3 en kinderen die hun Eerste 

Communie willen doen (doorgaans groep 4 van de 
basisschool)

• Kinderen uit groep 5-6-7 van de basisschool
• Kinderen en tieners die het vormsel willen doen 

(doorgaans groep 8 van de basisschool)
• Tieners

Ook voor de ouders is er een programma binnen 
het familiepastoraat, omdat samen groeien in geloof 
daarvoor een vruchtbare bodem in de gezinnen vraagt.
Het familiepastoraat vindt afwisselend plaats op 
zaterdagmiddag of zondagochtend. We beginnen met 
een moment van samenkomst in de diverse deelgroepen 
waar we leren over God en Jezus, waar we creatief bezig 
zijn met ons geloof en waarna we samen de mis vieren. 
En dat dan passend bij elke leeftijdsfase.
We kunnen ons voorstellen dat u vragen hebt over dit 
programma en wat dit voor u en uw kind(eren) betekent. 
Belt u dan gerust met Ingrid van Meer op 06 - 12 867 
084 of via e-mail naar i.vanmeer@parochiesintpetrus.nl. 
Wilt u uw zoon of dochter aanmelden mail dan naar: 
annelies2@petrus2puntnul.nl. Zij stuurt u de benodigde 
documenten.

Welkom!  Team Petrus 2.0

HEMELVAART:
Sint Petruskerk Uden:
Donderdag 29 mei 10.30u 
Sint Agathakerk 
Boekel:
Donderdag 29 mei 10.30u 
Heilige Jacobus de 
Meerderekerk Zeeland:
Donderdag 29 mei 9.00u 
Heilige Antonius 
Abtkerk Volkel:
Donderdag 29 mei 12.00u

PINKSTEREN:
Sint Petruskerk Uden:
Zaterdag 7 juni 18.30u 
Zondag   8 juni  10.30u 
Vormsel en Eerste 
Communieviering 
Maandag 9 juni 10.30u 

Sint Agathakerk 
Boekel:
Zondag 8 juni 12.30u! 
Missionarissenviering 
Feestweek
Maandag 9 juni 10.30u 
Heilige Jacobus de 
Meerderekerk Zeeland:
Zondag 8 juni  09.00 uur  
Maandag 9 juni 
09.00 uur Gilde-mis 
Heilige Jozef kerk 
Venhorst: 
Zondag 8 juni 09.00 uur  
Volkel: Locatie volgt:
Zaterdag 7 juni 18.30u
Heilige 
Kruisvindingkerk 
Odiliapeel: 
Zaterdag 7 juni 18.30 uur 

Unieke glas-in-
loodramen Petruskerk
Op donderdag 8 mei vond er in het parochiecentrum 
te Uden de presentatie plaats van een boek over 
de glas-in-loodramen van Theo Mols in de Sint 
Petrus kerk. 

Slechts weinigen weten dat er in de Udense Sint 
Petruskerk een uniek glas-in-loodkunstwerk van Theo 
Mols aanwezig is. De 24 ramen vormen het absolute 
hoogtepunt uit zijn oeuvre. Het thema dat ten grondslag 
ligt aan de glazen, is de Apocalyps van Johannes. Dit 
laatste hoofdstuk van het Nieuwe Testament is moeilijk 
te begrijpen en daarbij komt dat Theo Mols gerekend 
kan worden tot de expressionisten. 

 Het boek wordt uitgegeven door Uden in Geschriften. 

We hebben een nieuwe Paus!
Paus Leo XIV

“De Vrede zij met U allen” waren de eerste woorden 
van onze nieuwe Paus Leo XIV.

“Het kwaad zal niet overwinnen, zonder angst zullen 
we God ontvangen en gaan we samen verder”, “De 
wereld heeft Christus nodig, we moeten elkaar 
allemaal helpen.”

Laten wij bidden voor paus Leo XIV opdat hij met 
wijsheid en mededogen zijn zware taak als bisschop 
van Rome en eerste herder van de wereldwijde Kerk 
mag vervullen.”


