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Hemelvaartsdag 29 mei 

Donderdag 29 mei vieren we de Hemelvaart van de Heer. 

Tijdens de viering bidden we dan in het Eucharistisch gebed: 

De weg waarheen Hij (Jezus) ons is voorgegaan, mogen wij 

éénmaal volgen. Een hoopvol geloof! We vieren de 

Eucharistie in Zeeland om 9.00 uur en in Uden en Boekel om 

10.30 uur.  
 

Hemelvaartsdag vieren we om 12.00 uur de Eucharistie in de 

kerk van Volkel. Dit in de Antonius Abt kerk als laatste 

viering, helaas! 

Zondag 25 mei is het voor mij, 34 jaar geleden dat ik de 

priesterwijding mocht ontvangen, het mooiste en een 

genadevol geschenk. Ik ben geen priester geworden om 

kerken te sluiten. In Volkel zal het voor mij de tweede keer 

zijn dat een kerk aan de eredienst wordt onttrokken. Eenmaal 

in Helmond en nu dan in Volkel. Gelukkig blijft de kerk als 

buitengebouw intact. Een gezondheidscentrum in de kerk is 

voor Volkel een nobele bestemming. Bovendien blijft de 

Mariakapel in de kerk in stand, en vieren we, zoals nu, 

maandelijks de Eucharistie (de derde zaterdag om 18.30 uur) 

in Volkel op een andere locatie. Dit geldt ook voor eventuele 

uitvaarten. Na de viering op Hemelvaart om 12.00 uur is er 

een tentoonstelling te bezichtigen en zijn er; koffie/thee en 

broodjes voor iedereen (gratis) beschikbaar. 

 

Feestweek 100 jaar kerk Boekel 

Op 1 juni start in de kerk van Boekel een feestweek, we 

vieren 100 jaar kerkgebouw. Die dag zal de bisschop en ons 

team voorgaan om 10.30 uur. 

Ook daar zal een tentoonstelling zijn.  



Op zondag 8 juni zal om 12.30 uur de sluitingsviering zijn 

van de feestweek, waarna een monument zal worden onthuld, 

buiten op het kerkplein, als herinnering aan de 49 

missionarissen die vanuit Boekel de wereld in trokken. 
 

Pinksteren 8 juni, vieren we in Uden tijdens de 

Zondagsviering van 10.30 uur de Eerste Communie én het 

Vormsel. Dit binnen het succesvolle en zegenrijke familie 

pastoraat. 
 

Kortom, allerlei emoties en veel vieringen, niet altijd 

gemakkelijk, maar zo is het leven, Ce la vie! 
 

Pastoor John van de Laar. 
 

Lied Pelgrims van Hoop 

Dit lied, speciaal gecomponeerd vanwege het Heilig 

Jubeljaar 2025 wordt veelvuldig in de kerken van Nederland 

gezongen. In Zeeland telkens wanneer het kerkkoor zingt, in 

Boekel is het lied opgenomen in de misboekjes van de 

feestelijke vieringen 100 jaar kerk. Deux Bornes in Uden 

brengt het lied zelfs meerstemming ten gehore. Het Caecilia 

koor heeft aangegeven dit mooie lied ook vaker te gaan 

zingen. 

Kortom, een teken van hoop! 

 

Citaat van Paus Leo XIV 

"Broeders, zusters, Ik spreek tot u, vooral tot hen die niet 

meer geloven, niet meer hopen, niet meer bidden, omdat ze 

denken dat God weg is. Tot hen die genoeg hebben van 

schandalen, van machtsmisbruik, van de stilte van een Kerk 

die soms meer op een paleis dan op een thuis lijkt. Ook ik 



was boos op God. Ook ik zag goede mensen sterven, 

kinderen lijden, grootouders huilen zonder medicijnen. En 

ja, er waren dagen dat ik bad en alleen een echo voelde. 

Maar toen ontdekte ik iets: God schreeuwt niet. God 

fluistert. 

En soms fluistert Hij vanuit de modder, vanuit de pijn, 

vanuit een grootmoeder die je voedt zonder iets te hebben. 

Ik kom u geen volmaakt geloof aanbieden. Ik kom u 

vertellen dat geloof een wandeling is met stenen, plassen en 

onverwachte knuffels. Ik vraag u niet om in alles te geloven. 

Ik vraag u om de deur niet te sluiten. Geef een kans aan de 

God die zonder oordeel op je wacht. Ik ben slechts een 

priester die God zag in de glimlach van een vrouw die haar 

zoon verloor, en toch kookte ze voor anderen. Dat 

veranderde me. Dus als je gebroken bent, als je niet gelooft, 

als je de leugens beu bent, kom dan toch. Met je woede, je 

twijfel, je vuile rugzak. Niemand hier zal je om een VIP-

kaart vragen. Want deze kerk zal, zolang ik leef, een thuis 

zijn voor de daklozen en een rustplaats voor de vermoeiden. 

God heeft geen soldaten nodig. Hij heeft broeders nodig. En 

jij, ja, jij bent er een van."  Robert Prevost (Leo XIV) 

 

Lichtpuntje van de week  

Een menselijke nederige Paus Leo is ons gegeven! 

 

Trap mee voor het goede doel op Tweede Pinksterdag!   

Op 9 juni 2025 vindt de Trap-In weer plaats: de jaarlijkse 

sponsorfietstocht op Tweede Pinksterdag. Ook dit jaar 

komen de opbrengsten weer ten goede aan de 

ontwikkelingsprojecten. 

 



De Trap-In belooft weer een groots 

evenement te worden. Een prachtige 

route, de gezelligheid en saamhorigheid 

onderweg, en uiteraard het vele vermaak 

op de posten zijn gegarandeerd een 

succesformule. Dit allemaal uiteraard 

om 13 mooie projecten te ondersteunen 

in ontwikkelingslanden. Op de website 

(www.trap-in.nl) of op facebook 

(www.facebook.com/trapin) kunt u er 

meer over lezen. 
 

Net als vorig jaar kunt u ook dit jaar weer kiezen voor een 

route van 30 of 50 kilometer. Elke 10 kilometer is er een post 

met wat lekkers te eten of te drinken onder het genot van 

muziek. Ook de opbrengst van de verkopen gaat naar de 

goede doelen! We starten om 10.00 uur op de Markt in Uden 

of bij het Muziekhuis in Volkel. 

De kosten om te starten zijn slechts 5 euro per persoon; of 15 

euro voor een gezin. De prijzen van de versnaperingen zijn 

niet hoog, dus u kunt voor een klein bedrag een gezellige en 

sportieve dag beleven met het hele gezin. Vanaf 10.00 uur 

kunt u starten op de Markt in Uden of bij het Muziekhuis in 

Volkel. 
 

U bent van harte uitgenodigd om mee te doen! En mocht u 

actief een bijdrage willen leveren aan de organisatie van dit 

evenement, dan zijn er diverse vacatures voor vrijwilligers. 

Neem contact met ons op via info@trap-in.nl 
 

Graag tot ziens op Tweede Pinksterdag! 

Stichting Trap-In Uden-Volkel 



Bijeenkomen en ontmoeten ouderen 

U bent weer van harte welkom op dinsdag 3 juni 2025 in het 

Parochiecentrum Uden. Aanvang 10.00 uur.  

We beginnen met een korte dienst van woord, gebed en 

communie. Vervolgens is er koffie en thee. 

 

Rondleiding Sint Petruskerk Uden. 

De Petruskerk in Uden is een beschermd monument van de 

hand van architect Carl Weber én bezit een uniek kunstwerk 

in glas en lood van Theo Mols. 

Een ervaren rondleider vertelt je alles over deze ramen van 

Theo Mols en over de andere glas in lood ramen, o.a. de 

unieke en kleurrijke ramen van Hugo Brouwer in de apsis. 

De rondleiding is op zaterdag 31 mei 2025 van 14.30-16.00 

uur. 

U kunt zich aanmelden tot en met  uiterlijk donderdag 29 mei 

12.00 uur. 

 

Aanmelding voor de rondleiding kan via:  

▪ info@parochiesintpetrus.nl 

▪ T: 0413 263 154 (Op werkdagen van 09.00-12.00 uur) 

Kosten incl. boekje per rondleiding € 7,50 p.p. 

Kinderen gratis. 
 

Ook kan men buiten de genoemde datum bij het Parochie 

Centrum rondleidingen aanvragen, zowel voor de algemene 

rondleiding als de glas in lood rondleiding.  
 

n.b.: Bij uitvaarten vervallen de rondleidingen. 
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Intenties in de St. Petruskerk te Uden 

Zaterdag: 18.30 uur Eucharistie. 

Zondag: 10:30 uur Eucharistie  

Maandag t/m vrijdag: 19:00 uur Eucharistie dagkapel 

Opgeven of wijzigen misintenties: uitsluitend bij het 

Parochiecentrum (persoonlijk, telefonisch, per e-mail of  

met de voorbedrukte envelop).  

Kosten: € 13,00 per intentiedatum; u kunt meerdere namen 

opgeven. Minimaal 10 dagen van tevoren aanleveren. 

Dag Datum  

Za. 24 mei  

Zo. 25 mei Bertha de Groot, overleden ouders en familie; 

André en Annie Wijdeven-de Groot; Jan en 

Mien van den Brand, zoon Jos en overleden 

familie van den Brand-Dortmans; Maria Cöp-

van Boxtel en Sjaak Cöp; ouders van 

Rosmalen-van Boekel en schoonzussen Riet 

en Annie en schoonzoon Cor; Marian van 

Tiel 

Ma. 26 mei Greet en Jan van den Brand-van Kessel 

Di. 27 mei  

Wo. 28 mei  

Do.  29 mei Martinus van den Brand en Johanna van de 

Elzen en kinderen, Mechtilde Konings en 

Johannes Andre  Houben en kinderen, 

Francien van den Brand en Andreas Houben, 

Zeeland Harry Boeijen 88 jr. 

Zeeland Francine Willems-van der Burgt 92 jr. 



Eerwaarde zuster Willibrorda zrs  

Birgittinessen 

Vr. 30 mei  

 

Koren 

Datum Koor 

Za. 24 mei Marcel en Lydia 

Zo. 25 mei Intervalkoor PiusX 

 



 
 

 

Zeeland 

Op Tweede Pinksterdag (9 juni) staat de eucharistieviering 

van 9.00 uur in het teken van het jaarlijkse koning schieten 

van het Sint Jacobusgilde Zeeland. Dit jaar viert het gilde zijn 



550-jarig bestaan, een reden te meer om er een feestelijke 

viering van te maken. Tijdens deze mis zullen er twee nieuwe 

leden worden geïnstalleerd, te weten Emma Bongers en 

Vivian Bloemberg. Daarnaast zal burgemeester Hans van der 

Pas tot ere-hoofdman van het Sint Jacobusgilde worden 

geïnstalleerd. Kerkkoor Sint Caecilia, o.l.v. Henk van Riel, 

zal deze mis opluisteren. 

 

Intenties in de H. Jacobus de Meerdere te Zeeland 

Zondag 25 mei 2025. 

9.00 uur: H. Mis m.m.v.  kerkkoor St. Cecilia. 

Misintenties: familie van der Wijst- Laurenssen, 

 

Donderdag 29 mei 2025. Hemelvaart. 

9.00 uur: H. Mis m.m.v. Kerkkoor St. Cecilia. 

Mis intenties: Voor het Welzijn van de Parochie 

 

Misintenties 2 weken van te voren inleveren. Misintenties 

die voor maandagavond 18.00 uur ingeleverd zijn komen 

in de Arena. Brievenbus Jacobuszaal (Parochie). 

De bijdrage voor misintenties is € 13.00 m.i.v. 1 januari 

2025.  Hierbij zijn extra namen inbegrepen. 

Nicola van Zeeland- Dekkers 0486-451692 

 

Koffie drinken na de mis in het Dorpshuis 

Zondag 25 mei zal er, na de mis van 09.00 uur, koffie en thee 

worden aangeboden in het Dorpshuis. 

Indien u geen gebruik heeft kunnen maken van de collecte, 

kunt u toch een bijdrage leveren om de Petrusparochie 

toekomst te geven, middels de QR code. 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Deze nieuwsbrief mag u mee naar huis nemen. 


