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Info

Deze pagina verschijnt elke tweede
woensdag van de maand en valt onder
redactionele verantwoordelijkheid van
het bestuur van de Sint Petrus Parochie.

Parochie Sint
Petrus

www.parochiesintpetrus.nl

Parochiecentrum Sint Petrus

Kerkstraat 25, 5401 BC Uden
Tel. 0413-263154

E-mail: info@
parochiesintpetrus.nl
Bankrekening (IBAN):
NL25RAB00174948999

Parochiecentrum
geopend op
werkdagen van 9.00
uur tot 12 .00 uur

Sint Petrus Uden
Kerkstraat 24, 5401 BE Uden

Zaterdag 18.30 u,
Zondag 10.30 u,
weekdagen 19.00 u,
eerste dinsdag van de
maand 10.00 u viering
voor zieken en ouderen

in het parochiecentrum.

Sint Agatha Boekel
Kerkstraat 37, 5427 BB Boekel

Zondag 10.30 u,

H. Jacobus de
Meerdere Zeeland
Kerkstraat 51,

5411 EA Zeeland
Zondag 9.00 uur

H. Antonius
Abt Volkel

Kloosterstraat 4,
5408 BC Volkel

Viering derde zaterdag van

de maand om 18.30 u.

H. Kruisvinding
Odiliapeel
Oudedijk 43,
5409 AB Odiliapeel
Eerste zaterdag van
de maand 18.30 u

H. Jozef Venhorst
Sint Josephplein 16,

5428 GL Venhorst
Derde zondag van

de maand 9.00 u

DE BESTE KEUZE?

Elke keuze heeft zijn consequenties. Een keuze is altijd
voor iets en dus tegen iets anders. Als je de keuze
eenmaal gemaakt hebt, moet je het ermee doen. Ook
God plaatst via zijn profeten het Godsvolk voor de
keuze: “Ben je voor of tegen Mij?” “Sluit je je aan bjj
mijn volk, met mijn geboden, of ga je op een ander en
maak je zelf wel uit wat wel en niet mag?” Dat zijn geen
vragen van eens en nooit meer, maar zingevingsvragen
van toen, nu en altijd. Telkens weer worden mensen
als u en ik bevraagd over ons gelovige leven. Steeds
opnieuw komen we onszelf tegen wanneer we Jezus’
woorden horen en ter harte nemen. En ja, die stuiten
ons wel eens tegen de borst, gaan soms in tegen ons
‘gevoel’. En de vraag komt dan bij ons op: “Blijfik erbij
of ga ik weg?” Geloof'is geen onveranderlijk iets in ons
leven. In het beste geval groeit het met ons mee. In het
slechtste geval keren we ons ervan af. En daartussenin
zit best veel. Aan de ene kant geloof je graag, aan de
andere kant zijn er zaken die bij dat geloof horen,
waaraan je maar met moeite geloof kunt hechten.
Geloof of geloven is een verbond dat je aangaat met
God! Je doet dat met vertrouwen in je hart, omdat je
Hem liefhebt en omdat je zijn liefde voelt. Een liefde
die bereid is het leven te geven voor de ander. In Jezus
is dat ook zichtbaar geworden. God dwingt ons niet te
geloven in Hem, eist niet onze liefde op, maar wacht
geduldig ons antwoord af op zijn uitnodiging om met
Hem een verbond aan te gaan. Petrus, die had het
begrepen. Hij zag in dat de keuze die God ons biedt,
eigenlijk geen echte keuze zou moeten zijn. Want naar
wie zou een mens anders moeten gaan dan naar Hem?
Hij heeft immers woorden van eeuwig leven. Wie Jezus
volgt, van harte, met liefde en in volgehouden trouw,
die heeft het beste gekozen, zoals moeder Maria! Zij
is en blijft juist daarin ons voorbeeld.

Met het Kerstconcert
komt Kerstmis eraan!

Na het grote succes van vorig jaar organiseren onze
parochianen Sien, Niels, Eline en Corné weer een
gezellig en laagdrempelig kerstconcert. Dit jaar op
zondag 15 december, i.s.m. Bart van Gijn en het koor
‘De Sluiszangers’. De parochie verheugt zich om zo
samen “warm te draaien” voor Kerstmis 2024.

De organisatoren doen zelf ook mee. “Wij vormen met
vieren een soort mini-zangroep”, zegt Niels. “Naast
veel samenzang halen we er ook de accordeon, gitaar,
klarinet, blokfluit, orgel en saxofoon bij. Iedereen is
weer laaiend enthousiast. “Ook zal pastoor Van de
Laar met ons een kerstlied gaan zingen, maar welk
lied, dat blijft nog een verrassing. Er liggen boekjes
met teksten, dus er kan meegezongen worden. Corné:
“Wij vinden de saamhorigheid erg belangrijk.

Iedereen is welkom en de kerk wordt weer mooi
aangelicht. Het concert duurt van 15.00 tot 16.00
uur en de toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage
wordt uiteraard best gewaardeerd. “Na het concert is
er glithwein, chocomel of koffie.

Met muzikale groet, Niels Swinkels

INZAMELACTIE
(gebruikt)
gereedschap van

18 t/m 26 januari 2025

Enthousiaste vrijwilligers van de Solidariteitswerk-
plaats Uden knappen in onbruik geraakt gereed-
schap op, waarna dit in tal van derdewereldlanden
opnieuw kan worden gebruikt.

Zij reviseren in onbruik geraakt gereedschap op
allerlei vakgebieden. Ze verzorgen o.a. complete
gereedschapsets voor timmerman, elektromonteur,
metselaar, loodgieter, bankwerker, automonteur,
fietsenmaker, landbouwer en schoenmaker. Ook
reviseren ze naaimachines, kleine machines zoals
lasapparaten, zaag-, frees-, schuur- en boormachi-
nes. Maar ook rolstoelen en rollators.

Regelmatig sturen ze grote partijen gereviseerde
spullen naar ontwikkelingslanden als Tanzania,
Uganda, Kameroen en de Democratische Republiek
Congo.

Met een kist gereedschap van de Solidariteitswerk-
plaats Uden kan een leerling van een technische
school in Tanzania aan de slag en zich een eigen
inkomen verwerven. Of kan een vrouw met hulp
van een gedoneerde naaimachine kleding maken
en door de verkoop ervan in haar eigen levens-
onderhoud en dat van haar gezin voorzien. Met
een herstelde rolstoel bevorderen we de mobiliteit
van een hulpbehoevende.

Onze parochie steunt deze inzameling van harte!
In de hal van onze kerken staat van 18 t/m 26
januari een kist waarin het gereedschap kan
worden gedeponeerd.

Natuurlijk kan het gereedschap ook ingeleverd
worden bij de Solidariteitswerkplaats in Uden.

Filmavond

Op maandagavond 2 december draaien we weer een
film in het parochiecentrum in Uden. Deze keer het
tweede deel over Salomo.

Aanvang van de film is om 19.45 uur.

Kort voor de dood van koning David ontstaat er
onenigheid over zijn opvolging. Davids lievelingszoon
verslaat zijn oudere broer en wordt tot koning van
Israél uitgeroepen. Salomo wordt beroemd door zijn
wijsheid, gevoel voor rechtvaardigheid en liefde voor
vrede. Onder de tempelbezoekers van Israél bevindt
zich de koningin van Sheba, wier schoonheid Salomo
niet kan weerstaan. Naarmate hij ouder wordt vlucht
hij in zijn eigen wereld terwijl zijn koninkrijk op
instorten staat. Na zijn dood scheiden de stammen
van Israél zich af en zijn zoon erft slechts het
koninkrijk van Juda.

Er is koffie en thee en iedereen is van harte
welkom! De entree is gratis, vrijwillige bijdrage mag
natuurlijk altijd.

K(l)etscook,
de jongerengroep
van Petrus 2.0

Op 14 november is alweer de volgende bijeenkomst.
De jongeren zullen koken voor hun meegebrachte
gast. Hun opa of oma, tante of oom, buurman of
buurvrouw. Na het eten zullen we in gesprek gaan
over geloven vroeger en nu.

Petrus 2.0 Kerstkoor
met ensemble

Tijdens de viering van 24 december om 17.00 uur
zullen we de familiekerstviering opluisteren met
kinderen en ouders van Petrus 2.0.

Mocht je het leuk vinden om ook mee te zingen,
of speel je een instrument meld je dan aan bij:
i.vanmeer@parochiesintpetrus.nl.

We oefenen op donderdag 12 december en woensdag
19 december om 18.30 uur in de Sint Petruskerk.

Samen zijn we kerk, het wordt Kerstmis voor ons
allemaal. Welkom!

All Hallows Eve

Het was een fijne warme viering. Negenhonderd kaars-
jes, sfeervolle muziek en inspirerende teksten!

Jong en oud hebben elk op hun eigen wijze kunnen
herdenken. We mochten stil zijn bij de mensen die we
missen. Dit jaar in samenwerking met LJ. Rens licht
en laser productions en de jongeren van Petrus 2.0.

Paus publiceert encycliek
over Heilig Hart van Jezus

Donderdag 24 oktober publiceerde paus Franciscus een
nieuwe encycliek (rondzendbrief) die zich richt op het
Heilig Hart van Jezus, in de context van een wereld
“die haar hart lijkt te hebben verloren”. De titel is “Di-
lexit nos” (Hij heeft ons liefgehad) en dit is de vierde
encycliek van paus Franciscus, gepresenteerd op een
moment van diepgaande wereldwijde uitdagingen.

‘De wereld van vandaag is getekend door oorlog, socia-
le en economische onevenwichtigheden, ongebreideld
consumentisme en technologieén die de menselijke
natuur dreigen te ondermijnen’, zo schetst de website
Vaticannews.va de context. Met zijn encycliek roept
paus Franciscus op tot een verandering van perspectief
en spoort hij de mensheid aan het meest essentiéle te
herontdekken: het hart.

Bijeenkomen en
ontmoeten voor ouderen

U bent weer van harte welkom op dinsdag 3 de-
cember 2024 in het Parochiecentrum Uden. Aan-
vang 10.00 uur. We beginnen met een korte dienst
van woord, gebed en communie. Vervolgens is er
koffie en thee.




