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Parochiecentrum
geopend op
werkdagen van 9.00
uur tot 12 .00 uur

Sint Petrus Uden
Kerkstraat 24, 5401 BE Uden

Zaterdag 18.30 u,
Zondag 10.30 u,
weekdagen 19.00 u,
eerste dinsdag van de
maand 10.00 u viering
voor zieken en ouderen

in het parochiecentrum.

Sint Agatha Boekel
Kerkstraat 37, 5427 BB Boekel

Zondag 10.30 u,

H. Jacobus de
Meerdere Zeeland
Kerkstraat 51,

5411 EA Zeeland
Zondag 9.00 uur

H. Antonius
Abt Volkel

Kloosterstraat 4,
5408 BC Volkel

Viering derde zaterdag van

de maand om 18.30 u.

H. Kruisvinding
Odiliapeel
Oudedijk 43,
5409 AB Odiliapeel
Eerste zaterdag van
de maand 18.30 u

H. Jozef Venhorst
Sint Josephplein 16,

5428 GL Venhorst
Derde zondag van

de maand 9.00 u
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Soms is er de noodzaak tot een bezoek aan het
ziekenhuis. En zo viel mijn oog onlangs op een
kunstwerk in de hal van het ziekenhuis Bernhoven.
Het is uit blinkend metaal vervaardigd, waarop
twee afbeeldingen te zien zijn van religieuzen: een
van een Zuster van Liefde uit Oss en het andere
van een zuster Franciscanesse uit Veghel. Beide
kloosterorden staan in beginsel aan de basis van
het huidige Bernhoven ziekenhuis, het voormalige
St. Anna-ziekenhuis in Oss, opgericht door Zusters
van Liefde en het St. Joseph-ziekenhuis in Veghel
dat werd gesticht door de Zusters Franciscanessen.

Een opschrift bij het kunstwerk geeft daarbij
een blik in de geschiedenis: ‘Met letterlijk
de handen uit de mouwen, geven de zusters
in gebarentaal de essentie van werken van
barmhartigheid: ‘Barmhartig, aanreiken en
ondersteunen’, zo zeggen enkele regels.

Dit fraaie kunstwerk bracht mij terug bij de kern
van ons geloof: ‘Uit naam van Jezus Christus,

het geluk van mensen dichterbij brengen, door
goede zorgen voor elkaar’. De kloosters en kerken
worden kleiner of houden op te bestaan.

Nieuwe tijden breken aan en vragen eigentijdse
aanpassingen. Wat steeds blijft, is die christelijke
opdracht die we als mensen hebben. Onze gaven

en talenten inzetten voor een betere wereld. St.
Petrus schrijft erover in een van zijn brieven. Een
authentiek kunstwerk in ons goede streekziekenhuis
herinnert ons aan de tijden van weleer, toen het
christelijke geloof in onze streken gemeengoed was.

Kerken met een andere bestemming
herinneren ons daar ook aan. Hun torens en
klokken eveneens. Blijvende bakens van een
mooi geloof en Christus zelf, die ons steeds
daar ongedwongen op weet te wijzen.

Dank u wel lieve zusters voor jullie tomeloze
werken. Dank aan artsen en verpleegkundigen.
Vanuit het aloude ora et labora leeft God

toch door in de mensen. Het zijn liefdevolle
tekens als afdruk van een blij geloof.

Mari van der Heijden
Diaken

Peuter- en kleuterviering

De Werkgroep Petrus 2.0 verzorgt op zondag
30 juni om 11.45 uur alweer de laatste

peuter- en kleuterviering van dit seizoen. Een
laagdrempelige viering speciaal voor kinderen
tot een jaar of 6. We luisteren naar een verhaal,
we spelen het verhaal en we zingen het
verhaal. Aansluitend drinken we koffie/thee en
limonade in de dagkapel en spelen we samen.

Opa’s en oma’s, vaders en moeders, ze
zijn allemaal heel welkom, uiteraard
samen met de (klein)kind(eren). Om 12.30
uur sluiten we de bijeenkomst af.

Openluchtmis in
Volkel druk bezocht

Op zaterdagavond 18 mei jl. werd bij de prachtige
Mariakapel aan de Kloosterlaan in Volkel de
inmiddels traditionele openluchtmis gevierd.
Deze viering werd, ondanks dat donkere luchten
de viering dreigden te verstoren, door ongeveer
75 kerkgangers bezocht. Gelukkig bleef het
droog en was de temperatuur aangenaam.

De H. Eucharistie werd opgedragen door pater Jinu,
hierbij geassisteerd door diaken Henk van Thiel.
Het geheel werd muzikaal erg mooi opgeluisterd
door Jeanne van de Rijt en Ria Toonen. Voor de
eerste keer werd deze H. Mis opgedragen aan het
antieke, meer dan tweehonderd jaar oude draagbare
altaartje van dhr. Jan Coppens, die ervoor heeft
gezorgd dat dit altaar voortaan bij de openluchtmis
gebruikt kan worden. Een prachtige aanwinst.

Heel hartelijk dank hiervoor!

Info-inschrijfavond
eerste communie en of
heilig Vormsel gemist?

Mocht u deze avond gemist hebben, geen zorg,
inschrijven is nog steeds mogelijk. Stuurt u een
bericht naar Annelies2@petrus2puntnul.nl met de
naam van de communicant of vormeling. Wij nemen
dan contact met u op. Voor vragen rondom het
Familiepastoraat, waarbinnen de eerste communie
of het vormsel wordt voorbereid kunt u ook bellen
met Ingrid van Meer, 06 - 12 867 084. Het nieuwe
seizoen start op zondag 25 september om 09.30 uur.

Priesterkoor Petruskerk
Uden gerenoveerd

Onlangs is de vloer van het priesterkoor opnieuw
gepolijst en zijn de, al negentig jaar oude, rode
lopers vernieuwd. Misschien denkt u, maar vanuit
de kerk zag alles er netjes uit, echter van dichtbij
zag je de gaten in de lopers en de tegelvloer zat vol
beschadigingen, dus alles was echt aan onderhoud
toe. Uiteraard bleef de kleur van de (nieuwe)
lopers rood, en de tegels van het priesterkoor
kunnen er weer vele jaren tegen. Het zal zeker
een verademing zijn voor de poetsploeg, die vanaf
nu ook eer zullen hebben van alle poetswerk, wat
zo trouw, week na week, in de grote Petrus kerk
gebeurt. Dit verdient alle waardering en veel dank!

Pastoor John van de Laar

Zomerspelen AZC
Uden - Petrus 2.0

Petrus 2.0 rent samen met de Kinderen van de
noodopvang Uden een rondje om de kerk!

Op zondag 23 juni om 14.00 uur zal het
startsein klinken voor dit rondje om de St.
Petrus kerk. De Werkgroep Petrus 2.0 hoopt
deze middag, samen met de kinderen van
het AZC, veel geld bij elkaar te rennen.

Met dit geld zullen er tijdens de zomervakantie
activiteiten in en rondom het ACZ worden verzorgd.
Met dit geld zullen we waterspellen, picknicken,
een schuimparty met de brandweer en nog vele
andere interactieve middagen verzorgen voor

de kinderen en bewoners van het AZC Uden.

Alle beetjes helpen! U kunt sponseren via
deze link: https://steunactie.nl/actie/
zomerspelen-azc-uden-petrus2-0/-36911.

Namens het team van Petrus 2.0 en vooral
namens de 86 kinderen van het AZC
Uden, alvast een groot DANKJEWEL!

Zomerstorm

De regen klettert op het dak
bomen ondergaan, als
grijsgrauwe silhouetten
het geweld van regenvlagen
En plotseling richt verwonderd
het groen zich op.

De lucht klaart helder blauw.
Een diepe ademteug
brengt vochtige geuren
van afgestofte bladeren.

In het magisch geflonker
van regendruppels in de zon
zijn daar opeens de vogels.
Jubelend eren zij dit moment.
De boze dreiging is voorbij
door onverwachte bevrijding
van een ontspannen vergeten.

Als een storm in jouw leven
je bang en onveilig maakt,
als je niet gelooft dat er een God is
en je ellende zwaarder is
dan je denkt aan te kunnen;
laat dan in die donkerte
slechts die ene vogel horen.
Laat een zacht briesje
je gezicht beroeren.

Laat juist die ene zonnestraal
je hart verwarmen.

Laat dan het vertrouwen groeien
dat je kracht naar kruis gegeven is,
dat zelfs in dit diepe dal
het Licht jou bereiken zal.

Marianne du Maine




