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Deze pagina verschijnt elke tweede
woensdag van de maand en valt onder
redactionele verantwoordelijkheid van
het bestuur van de Sint Petrus Parochie.

Parochie Sint
Petrus

www.parochiesintpetrus.nl

Parochiecentrum Sint Petrus

Kerkstraat 25, 5401 BC Uden
Tel. 0413-263154

E-mail: info@
parochiesintpetrus.nl
Bankrekening (IBAN):
NL25RAB00174948999

Parochiecentrum
geopend op
werkdagen van 9.00
uur tot 12 .00 uur

Sint Petrus Uden
Kerkstraat 24, 5401 BE Uden

Zaterdag 18.30 u,
Zondag 10.30 u,
weekdagen 19.00 u,
eerste dinsdag van de
maand 10.00 u viering
voor zieken en ouderen

in het parochiecentrum.

Sint Agatha Boekel
Kerkstraat 37, 5427 BB Boekel

Zondag 10.30 u,

H. Jacobus de
Meerdere Zeeland
Kerkstraat 51,

5411 EA Zeeland
Zondag 9.00 uur

H. Antonius
Abt Volkel

Kloosterstraat 4,
5408 BC Volkel

Viering derde zaterdag van

de maand om 18.30 u.

H. Kruisvinding
Odiliapeel
Oudedijk 43,
5409 AB Odiliapeel
Eerste zaterdag van
de maand 18.30 u

H. Jozef Venhorst
Sint Josephplein 16,

5428 GL Venhorst
Derde zondag van

de maand 9.00 u

Gedachten bij
de Paastijd

Is het u ook al eens overkomen dat u voor
een gesloten deur staat? Dan heb je een heel
eind gereden, uitgezien naar die ontmoeting
met de betreffende persoon en dan blijkt

die niet thuis te zijn. Teleurstellend!

Zo moeten de leerlingen zich ook gevoeld
hebben. Jezus’ kruisdood heeft sporen

in hen nagelaten. Ze zijn gekwetst

tot in het diepst van hun wezen.

Hun vriend is gemarteld tot de dood en alle
hoop op een stralende toekomst is vervlogen.
De deuren van hun huis en hart zijn
dichtgeklapt en niemand weet hoe ze weer
te openen. En dan, op die eerste dag van de
nieuwe week, staat Jezus plotseling in hun
midden: “Vrede zij u.” Hun ijzig gemoed
ontdooit door de warmte van de Geest die
over hen komt. Hij leeft! Hij is het echt!

Je moet het gezien hebben om het te geloven!
En dat is ook letterlijk wat Thomas ervan
denkt. Hij houdt de luiken van zijn hart
potdicht getimmerd met zijn ongeloof en geeft
niet thuis. Hij wil keiharde bewijzen want
wat hij gezien heeft op die Goede Vrijdag,
dat was zo definitief het einde dat een nieuw
begin onmogelijk is! Hij zal een hele week
moeten wachten voor zijn nieuwsgierige
twijfel wordt weggenomen. Geloof komt niet
zomaar wanneer jij dat wilt! Neen, geloof

is een geschenk, een gave die God geeft op
het voor Hem geschikte moment. Wie wil
(laten) opstaan uit lijden en dood zal eerst
mogen erkennen en onder ogen zien dat
lijden en sterven een wezenlijk deel is van
het leven. Zonder kruis geen verrijzenis.

Dat inzicht is de kerk gegeven door

die zogenaamde ‘ongelovige’ Thomas.
Vanuit dit geloofsfeit gingen die eerste
christenen leven, één van hart en ziel in
gemeenschappelijke zorg voor elkaar, net
zoals Jezus het leerde. Ja, geloof opent deuren
en laat mensen nieuwe wegen gaan!

Rondleidingen Sint
Petrus kerk Uden

De St. Petruskerk in Uden is een beschermd
rijksmonument van de hand van architect Carl
Weber. Na een bouwtijd van drie jaar is deze
koepelkerk gereedgekomen in 1890, ter vervanging
van de oude Romaanse Petruskerk die in 1886
voor een groot deel door brand is verwoest.
Ervaren rondleiders vertellen je alles over:
¢ De neo-romano-gotische bouwstijl
e De kruisweg gemaakt voor, tijdens
en na de eerste wereldoorlog
e De ontwikkeling van de kerk
vanaf de bouw tot heden.
e Laten je boeiende dingen zien die je daardoor ook
in andere kerken gaat zien, b.v. tijdens de vakanties
e Laten je verwonderen over het glas in
lood uit vier verschillende perioden

Deelnemen aan de rondleiding(en)

kan door aanmelding via:

o info@parochiesintpetrus.nl

o T: 0413 263 154 (Op werkdagen van 09-12.00 u)
Kosten incl. boekje per rondleiding

€ 7,50 p.p. Kinderen gratis.

Datums en tijden rondleidingen:

Algemene rondleiding:

Zaterdag 20 april 2024 van 14.30-16.00 u.

Glas in lood rondleiding:

Zaterdag 27 april 2024 van 14.30-16.00 u.
Deskundige rondleiders laten je o.a. kennismaken
met een uniek kunstwerk in glas in lood

van kunstenaar/glazenier Theo Mols.

N.B.: Bij uitvaarten vervallen de rondleidingen.

Hoe kom ik nu dichter
bij dat fascinerende
verhaal van Bernadette
en Maria in Lourdes?

Kom op zondag 28 april naar de middag voor gezinnen
in en rond de Sint-Janskathedraal in Den Bosch!

Bernadette Soubirous

Bernadette is een gewoon meisje van 14 jaar. Als ze
op een dag langs een bergriviertje loopt, hoort ze
plotseling een zacht geluid. In een grot ziet ze een
mooie jonge vrouw staan. Even lijkt het alsof de
wereld om haar heen niet meer bestaat. Bernadette
ziet alleen nog maar die mooie dame in het wit...
Zo begon 165 jaar geleden de geschiedenis van
Lourdes, een dorp in Frankrijk. De dame in het

wit was Maria, de moeder van Jezus. Door die
bijzondere ontmoeting werd Lourdes een plek waar
miljoenen mensen uit de hele wereld samenkomen.
Volwassenen, maar ook veel kinderen en jongeren.
Niet iedereen kan zomaar naar Frankrijk reizen en
zich onderdompelen in dit verhaal. Daarom reizen
relieken van de inmiddels Heilige Bernadette de
wereld rond, ‘om de genade van Lourdes bekend te
maken.’ In de maand april zijn ze in Nederland.
Meer info en aanmelden: https://
www.bisdomdenbosch.nl/

IN HET TEKEN VAN

BERNADETTE SOUBIROUS

Scan voor meer informatie

en aanmelding de QR-Code
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12.00 u  Eucharistieviering met Kinderwoorddienst
in de Sint-Janskathedraal
13.15u Inschrijven in de tuin van de kathedraal
13.30 u Aftrap in de kathedraal met een
verhaal over Bernadette
13.45u Tocht langs personen die met Bernadette
en Lourdes te maken hebben (tot 15.15 u)
15.15u Ontmoeten met iets lekkers in
de tuin van de kathedraal
16.00 u Mariaviering met lichtprocessie,
zoals in Lourdes
16.45u Afsluiting

BEDEVAART MEI SINT CORNELIUS IN ZEELAND

Zondag 5 mei vieren we traditiegetrouw

met Sint Cornelius.

Er zijn twee eucharistievieringen in de Sint
Jacobus kerk van Zeeland: 7.00 u en 9.00 u.
Na beide vieringen is er gelegenheid om te
genieten van koffie/thee met krentenbrood in
het Dorpshuis, schuin tegenover de kerk.

Met een kinderzegen om 12.00 u
zal de kerk daarna sluiten.

U bent van harte welkom!

De heilige Cornelius wordt door de katholieke kerk
beschouwd als de eenentwintigste paus. Hij was
bisschop van Rome van 6 of 13 maart 251 tot aan

zijn marteldood in juni 253. De kerk gedenkt hem

op 16 september. Hij was priester in Rome toen hij

in 251 gekozen werd als bisschop van Rome. Zijn
voorganger, Fabianus, was in 250 slachtoffer geworden
van de christenvervolging onder keizer Decius. Ook
Cornelius zelf zou uiteindelijk het slachtoffer worden
van vervolging. Cornelius nam het bestuur van het
bisdom op zich in een tijd dat er grote verdeeldheid
heerste. Die had vooral betrekking op de vraag of

de lapsi (zij die onder druk van de
vervolgingen het christelijk geloof
hadden afgezworen) weer konden
terugkeren en zo ja, op welke

wijze. Novatianus, die zich vrijwel
onmiddellijk na de verkiezing van
Cornelius door een drietal priesters
liet kiezen als bisschop van Rome (en
die sindsdien geldt als tegenpaus),
vond dat afvalligen alleen konden
terugkeren wanneer zij zich opnieuw
lieten dopen. Cornelius was veel
milder tegenover de spijtoptanten.
In dit standpunt werd hij gesteund
door zijn vriend Cyprianus, de
heilige bisschop van Carthago en
kerkleraar, wiens feestdag ook op

16 september valt. Cornelius is de
beschermbheilige van boeren en
rundvee (vooral hoorn- en kleinvee).
Hij wordt aangeroepen tegen kramp,
zenuw- en oorkwalen. Hij wordt

ook aangeroepen tegen epilepsie.

Vieringen op
Hemelvaart

Sint Petruskerk Uden:
Donderdag 9 mei 10.30 u

Sint Agathakerk Boekel:
Donderdag 9 mei 10.30 u

Heilige Jacobus de Meerderekerk Zeeland:
Donderdag 9 mei 9.00 u

Film

Omdat mei de Mariamaand is wordt er op

6 mei in het parochiecentrum een film

gedraaid over Maria. Het leven van Jezus

wordt bekeken door de ogen van Maria.

Na het bezoek van de engel zit het leven

van Maria vol onverwachte gebeurtenissen
waarbij Maria steeds meer begint te begrijpen
van Jezus missie hier op aarde.

Aanvang van de film is om 19.45 uur. Er is koffie/
thee aanwezig en iedereen is van harte welkom!!

Gratis toegang, vrijwillige bijdrage mag.




