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Gebed om vrede!

God, Gij die met mensen zijt begaan, hoor ons, hoor ons bidden
aan. Hoor ons bidden om vrede, om vrede tussen Rusland en
Oekraine, om vrede tussen mensen die elkaars buren zijn, om
vrede op het wereldtoneel, om vrede, om uw vrede, hoor ons
bidden aan.

Hoor ons bidden om wijsheid, om wijsheid voor de leiders die
oorlog in hun hart lijken te hebben, dat zij tot inkeer komen.
Om wijsheid voor hen die beslissingen nemen die de levens
van ontelbare mensen raken, dat zij uw weg kiezen. Om
wijsheid voor mensen die direct geraakt worden, dat zij hun
menselijkheid mogen en kunnen behouden. Om wijsheid voor
ledereen, dichtbij oorlogshandelingen of ver weg, dat de angst,
die de wortel is van oorlog en geweld, het verstand en het
verlangen naar vrede niet overwoekert. Hoor ons, hoor ons
bidden aan. Hoor ons bidden om kracht, voor hen die nu leven
waar het oorlog is, dat zij voelen dat U bij hen blijft. Voor hen
die uit het dagelijkse leven moeten stappen, om veiligheid te
vinden. VVoor hen die gewond raken, voor hen die hun leven
verliezen: hou hen vast.

U die met ons bent begaan, hoor ons. God, Gij die met mensen
Zijt begaan, hoor ons bidden, hoor ons roepen, hoor ons smeken
aan.

Amen.

Een verhaal over: De blinde patiént

In een ziekenhuiskamer lagen twee ernstige zieken. De één
moest de hele dag plat blijven liggen, de ander mocht elke dag
een uur rechtop zitten. Zijn bed stond naast het raam. De twee
mannen praatten urenlang met elkaar, over hun familie, hun
werk, hun hobby's. En iedere keer als de man bij het raam




rechtop mocht zitten, vertelde hij wat hij door het raam zag: De
man die plat moest blijven liggen, vond het fantastisch als de
ander vertelde van de mensen die hij op straat zag. En iets
verderop was een grote vijver met eenden en regelmatig
vertelde hij over kinderen die de eenden kwamen voeren. De
man kon geweldig vertellen. Zijn kamergenoot genoot er elke
dag van. Op een morgen vonden de verpleegsters de man bij
het raam dood in bed, hij was in zijn slaap voorgoed
Ingeslapen. Toen zijn lichaam uit de kamer gehaald was vroeg
de ander of hij nu bij het raam mocht liggen. Dat was prima.
Toen hij daar alleen lag, ging hij met veel moeite rechtop zitten
om uit het raam te kijken. Niets te zien dan een grauwe muur
op twee meter afstand. Hij was verbijsterd. Toen de
verpleegster kwam, vroeg hij haar hoe het toch mogelijk was
dat zijn buurman zo prachtig kon vertellen over wat hij buiten
zag. De verpleegster keek de man verbaasd aan en zei: maar
wist u niet dat de man blind was? Hij heeft het vast verteld om
u een beetje op te vrolijken! Ook een ieder van ons kan dat: een
ander bemoedigen, waarderen, opbeuren. Een mooi
voornemen in deze veertigdagentijd!

Tieners en jongeren van Petrus 2.0 een dag actief met God
en met elkaar

Afgelopen zaterdag 24 februari beleefden onze tieners en
jongeren een leuke, actieve, spannende dag.

Een dag waarbij we vertrokken vanuit het bestuderen van het
icoon geschilderd door Andrej Roepljov. We hebben
onderzocht wie de Vader, wie de Zoon en wie de Heilige Geest
IS op het icoon. A.d.h.v bijbelcodes. Vervolgens samen de stilte
In, tijdens de aanbidding, waar het sacrament van boete en
verzoening te ontvangen was en waar je briefjes aan God kon




schrijven. Daarna liep het vloeiend over naar de QR-code route
door de kerk. Onderwerpen zoals o0.a. de geloofsbelijdenis, de
vruchten van de heilige Geest en het onze Vader werden via
spel verder uitgediept. De laatste QR-code bracht een extra
nieuwsuitzending er had een verschrikkelijk incident
plaatsgevonden de koster bleek vermoord in de bibliotheek
door de magische dirigent met een bak vol koormappen.
Teamleden van
Petrus Tweepuntnul
speelden de
mogelijke daders en
via opdrachten
konden de tieners tips
verdienen. De locatie
hadden ze allemaal
geraden. De bonte
avond zorgde voor §
nog de nodige &%
beweging en ol &
waarna we de dag
afsloten met een
gezamenlijk
doorgeef gebed en "=
het verbranden van |8
de briefjes aan God.
Voldaan keerden : - =
ledereen huiswaarts. Het was een mooie dag waarbij inhoud en
onderlinge verbondenheid bij elkaar kwamen.



https://www.facebook.com/profile.php?id=100064548201899&__cft__%5b0%5d=AZW40R0TA5GhaBdxsLS4f6Xh-fsWtfcIKaIeHjbCPt_njp-IxBYHfOjZcwYr57Y-HmH4W1_PHyRUZnWtW1XtDjwDCJUaYdys70OpglV-gSPz5Y5MuvlUg1IirPGSN7lfx81iEMGUFkuQHzOPdHmBtsJn1ae7E-IrbqxQN3rAKtwa2KfYJhwYPFdIxJ_yh6k9zVA&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3863170360572642&set=a.1602933146596386&__cft__%5b0%5d=AZW40R0TA5GhaBdxsLS4f6Xh-fsWtfcIKaIeHjbCPt_njp-IxBYHfOjZcwYr57Y-HmH4W1_PHyRUZnWtW1XtDjwDCJUaYdys70OpglV-gSPz5Y5MuvlUg1IirPGSN7lfx81iEMGUFkuQHzOPdHmBtsJn1ae7E-IrbqxQN3rAKtwa2KfYJhwYPFdIxJ_yh6k9zVA&__tn__=EH-R

Vastenmaaltijd

Even minderen voor een ander...

Vastentijd, een tijd van bezinning, een tijd om het met wat minder
te doen, wellicht geld en aandacht te delen met een ander mens die
uw steun hard nodig heeft.

Het is weer zover, de veertigdagentijd, met daarbij traditioneel
onze aandacht voor de vastenactie. Er wordt voor dit project
samengewerkt met de stichting Solidariteitswerkplaats Uden, de
stichting Uden Wereld Wijd en het Watoto-Foundation Tanzania.
Het betreft een scholingsproject waarbij het WFT garandeert dat
alle leerlingen een goed betaalde baan krijgen, zodat zij in hun
eigen en andermans levensbehoeften kunnen voorzien na een
opleiding aan een technische school gedurende 4 jaren, waarna zij
bovendien een door de overheid van Tanzania staats erkend
diploma ontvangen. Niemand verlaat het opleidingscentrum
zonder het uitzicht op een betaalde baan.

De M.O.V. organiseert ook dit jaar weer een vastenmaaltijd. Met
deze solidariteitsmaaltijd willen we samen zijn, samen eten,
samen bezinnen en ons verbonden weten met onze

noodlijdende medemens; de kosten bedragen € 13.00 per persoon.
U bent van harte welkom op dinsdag 19 maart a.s. in het
Parochiecentrum, Kerkstraat 25 in Uden, aanvang 18.00 uur.
Aanmelden bij het parochiecentrum, 0413 — 263154, of per email
via: info@parochiesintpetrus.nl.

Ook zullen tijdens de hele veertigdagentijd in alle kerken van onze
parochie collectebussen of mandjes voor dit goede doel te vinden
zijn. Of u kunt een bijdrage overmaken op rekeningnummer:
NL25 RABO 017 49 48 999, t.n.v. ‘Vastenactie 2024°. Uw
bijdrage is welkom en noodzakelijk!

Alvast hartelijk bedankt.




Filmavond

Een van de bekendste verhalen uit de bijbel is die van de
tengere David die de reus Goliath velt met een steentje uit zijn
slinger.

Het is een man naar Gods hart maar ook iemand die de man
van Betseba om laat brengen.

Het is net als wij een man van vlees en bloed.

Op 5 februari jl. werd het eerste deel van de film vertoond,

4 maart draaien wij dan deel 2 en is te zien hoe dit verder
afloopt.

De film start om 19.45 uur en de toegang Is gratis.

Een vrijwillige bijdrage mag altijd.

Er is koffie en thee aanwezig en iedereen is van harte welkom!

Bijeenkomen en ontmoeten voor ouderen

U bent weer van harte welkom op dinsdag 5 maart 2024 in het
Parochiecentrum. Aanvang 10.00 uur.

We beginnen met een korte dienst van woord, gebed en
communie. Vervolgens is er koffie en thee.

Gezamenlijke ziekenzalving,.

Op woensdag 6 maart zal in de zaal van Huize Sint Jan te Uden
de ziekenzalving worden gevierd om 10.30 uur.

Ook mensen van buiten Huize Sint Jan, Carolushof en de
Odiliaflat zijn welkom.

Mocht u elders wonen in de parochie en willen deelnemen aan
deze ziekenzalving in Huize Sint Jan, graag een berichtje van
aanmelding naar: info@parochiesintpetrus.nl

U bent van harte welkom!



https://www.parochiesintpetrus.nl/2023/02/27/gezamenlijke-ziekenzalving/
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Lezing Huub Schumacher in Kruisherenkapel.

Op zijn eigen ongebruikelijke ludieke wijze geeft Huub
Schumacher op dinsdag 12 Maart in de tuinkamer van de
Kruisherenkapel in Uden een lezing

“Vast lets voor jou”, over wat vasten betekent in deze
chaotische tijd.

Bij het woord Vasten denken veel mensen aan afvallen, maar
binnen bijna alle religies en spirituele stromingen betekent het
een tijd van inkeer, van nadenken over wat werkelijk belangrijk
IS in je leven.

De avond duurt van 19.00 uur tot 20.30 uur. Toegang kost 10
euro, inclusief koffie en thee.

Doopviering
Evi Kanters: 3 maart om 13.00 uur in de Sint Petruskerk
Aleks Fierkowicz: 22 maart om 14.00 uur in de Sint Petruskerk

Intenties in de St. Petruskerk te Uden

Zaterdag: 18.30 uur Eucharistie

Zondag: 10:30 uur Eucharistie

Maandag t/m vrijdag: 19:00 uur Eucharistie dagkapel
Opgeven of wijzigen misintenties: uitsluitend bij het
Parochiecentrum (persoonlijk, telefonisch, per e-mail of met
de voorbedrukte envelop). Kosten: € 12,50 per
Intentiedatum; u kunt meerdere namen opgeven. Minimaal
10 dagen van tevoren aanleveren. Dus niet afgeven bij de
sacristie, of bij de koster thuis in de brievenbus.

Dag | Datum
Za. 2 mrt. | Jas en Dora Pennings-Hoefs

Z0. 3 mrt.| Tiny Wilms; Anna de Bruin-van Kessel,




Gerarda Sanders; Antoon en Nelly van
Laanen-Vloet; Jan VVogels vanwege sterfdag
en voor alle overleden fam Vogels en v/d
Heuvel; Mien Raaijmakers-vd Berg, familie
Raaijmakers en familie vd Berg; Harrie van
Driel

Ma. | 4 mrt. |Uit dankbaarheid

Di. 5 mrt. | Overleden ouders van Lanen-Sanders
Wo. | 6 mrt.

Do. 7 mrt.

Vr. 8 mrt.

Overledenen

Uden Anna de Bruin-van Kessel 97 jr
Uden Arnold van de Rakt 9 jr
Uden Willy Grimbergen-Schuurs 88 Jr.
Uden Mieke van Son-van Elk 9% jr.
Koren

Datum Koor

Za. 2 maart |Intervalkoor Pius X

Z0. 3 maart | Sint Caeciliakoor




Ontzettend veel zegen van boven

Het zal niemand ontgaan dat er ontzettend veel regen is
gevallen. Veel landerijen staan blank. Best een zorg voor allen
die afhankelijk zijn van het werken op het land. Ook onze
parochie begraafplaatsen hebben te lijden onder de hevige
regenval. Het vraagt van iedereen om zorg voor onze graven.
De natuur is altijd sterker dan wij mensen. Echter met eigen en
vereende krachten kunnen wij onze parochie begraafplaatsen
netjes houden. Er is voldoende zand voor handen.

Koffie drinken na de mis in het Dorpshuis

Zondag 24 maart zal er, na de Palmpaasmis van 9.00 uur, koffie
en thee worden aangeboden in het Dorpshuis.

Gewijde palm kunt u meenemen vanuit het kerkportaal.

Intenties in de H. Jacobus de Meerdere te Zeeland

Zondag 3 maart 9:00 uur: H. Mis m.m.v. Kerkkoor St.
Cecilia.

Misintenties: Wim en Truus van de Brand-de Louw, Kees
Broeren en echtgenote en overleden kinderen schaykseweg,
Alphonsus van Tiel en Petronella Jacobs zijn echtgenote,
Overleden ouders Martien en Annie Cornelissen-Caspers en
kleinzoon John, Jaargetijde Cor van Haandel, Martien, Lamber
en Jan van den Elzen ouders en overleden familieleden,
Jaargetijde Gerard Bongers, Riet Zegers-van den Heuvel

Misintenties 2 weken van tevoren inleveren. Misintenties die
voor maandagavond 18.00 uur ingeleverd zijn komen in de
Arena. Brievenbus Jacobuszaal (Parochie).

De bijdrage voor misintenties is €12,50.

Hierbij zijn extra namen inbegrepen.

Voor intenties: Nicola van Zeeland-Dekkers 0486-451692



Misstijden H. Agatha Boekel,
Zondag: 10.30 uur

Mistijden H. Jozef Venhorst
3° zondag van de maand: 09.00 uur

Mistijden H. Kruisvinding Odiliapeel
le zaterdag van de maand 18.30 uur

Mistijden H. Antonius Abt VVolkel
3e zaterdag van de maand om 18.30 uur



