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Parochiecentrum
geopend op
werkdagen van 9.00
uur tot 12 .00 uur

Sint Petrus Uden
Kerkstraat 24, 5401 BE Uden

Zaterdag 18.30 u,
Zondag 10.30 u,
weekdagen 19.00 u,
eerste dinsdag van de
maand 10.00 u viering
voor zieken en ouderen

in het parochiecentrum.

Sint Agatha Boekel
Kerkstraat 37, 5427 BB Boekel

Zondag 10.30 u,

H. Jacobus de
Meerdere Zeeland
Kerkstraat 51,

5411 EA Zeeland
Zondag 9.00 uur

H. Antonius
Abt Volkel

Kloosterstraat 4,
5408 BC Volkel

Viering derde zaterdag van

de maand om 18.30 u.

H. Kruisvinding
Odiliapeel
Oudedijk 43,
5409 AB Odiliapeel
Eerste zaterdag van
de maand 18.30 u

H. Jozef Venhorst
Sint Josephplein 16,

5428 GL Venhorst
Derde zondag van

de maand 9.00 u

Paus Franciscus:

‘Je kunt fouten hebben, angstig zijn en zelfs boos

zijn, maar vergeet niet dat je leven de beste zaak

ter wereld is. Je wordt door velen gewaardeerd,
bewonderd en geliefd. Onthoud dat gelukkig zijn
geen hemel zonder stormen is, een weg zonder
ongelukken, een baan zonder inspanning, relaties
zonder teleurstellingen. Gelukkig zijn is stoppen met
je slachtoffer te voelen en de auteur van je eigen lot te
worden. Het gaat door woestijnen, maar diep in je ziel
een oase kunnen vinden. Het is om God elke morgen
te bedanken voor het wonder van het leven. Het is

je kinderen kussen, je ouders knuffelen, poétische
momenten hebben met je vrienden, zelfs als ze ons
pijn doen. Gelukkig zijn is het wezen laten leven dat
in ieder van ons leeft, vrij, vrolijk en eenvoudig.

Het is volwassen zijn om te kunnen zeggen: ik heb
fouten gemaakt. De moed hebben om; het spijt me,
te zeggen. De gevoeligheid hebben om te zeggen:
ik heb je nodig. Is de mogelijkheid hebben om te
zeggen: ik hou van je. Moge je leven een tuin van
kansen voor geluk worden. Dat ik in de lente een
liefhebber van vreugde kan zijn en in de winter
een liefthebber van wijsheid. En als je een fout
maakt, begin opnieuw. Want alleen dan word je
verliefd op het leven. Je zult merken dat gelukkig
zijn niet betekent dat je een perfect leven hebt.
Gebruik je nederlagen om je geduld te trainen.
Gebruik je fouten met de sereniteit van de
beeldhouwer. Gebruik pijn om af te stemmen

op plezier. Gebruik obstakels om de ramen van
intelligentie te openen. Geef nooit op. Geef vooral
nooit de mensen op die van je houden. Geef nooit
het geluk op, want het leven is geweldig’.

Petrus 2.0 start meteen
goed in het nieuwe jaar

Op 6 januari kwamen we weer met alle gezinnen
bijeen. Terwijl de kinderen ieder in hun eigen
groep catechese aangereikt kregen, werden de
ouders meegenomen door de vrijwilligers die in
de St. Petruskerk de rondleidingen verzorgen. Het
muzikale duo Marcel en Lydia verzorgde samen
met de kinderen van groep 3 en de communicanten
de muzikale ondersteuning voor de feestelijke
viering rondom het hoogfeest van Driekoningen
De tieners en de vormelingen komen op 12
januari weer bij elkaar, zij zullen het dan

gaan hebben over het thema ‘roddelen’.

Op 18 januari zal de regionaal overste van Mill Hill-
congregatie in Nederland, pater Ben Engelbertink,
naar Uden komen om de Klet’scook bijeenkomst

van onze jongeren bij te wonen. Hij zal met hen

in gesprek gaan en ze zullen samen koken.

Op 24 februari zal door Petrus 2.0 een inhoudelijke dag
voor de kinderen van de groep 7, vormelingen, tieners
en Klet’scookers worden georganiseerd. Er staan
inhoudelijke thema’s, belicht door middel van via
diverse werkvormen, op het programma. Kortom, er is
weer genoeg te doen aan het begin van dit nieuwe jaar.
De werkgroep Petrus 2.0 wenst u allen

van harte een Zalig Nieuwjaar!

Kerkbalans

Mooi dat u de tijd wilt nemen om dit artikel te

lezen over de Actie Kerkbalans 2024, want wij
hebben uw hulp hard nodig. Het voortbestaan van
de kerk is niet (meer) vanzelfsprekend! Dankzij de
enorme inzet van vele vrijwilligers en de fantastische
mensen die ons al jaren steunen met een financiéle
bijdrage, bestaan we gelukkig nog. We merken

wel dat steeds meer ouderen die ons financieel
gesteund hebben wegvallen, en jongeren zijn nog
terughoudend om hun plaats in te nemen. Daarnaast
heeft onder andere de coronacrisis de financiéle
druk op de parochie alleen maar groter gemaakt.
Wanneer u uw parochie al steunt willen we u

daar hartelijk voor danken, maar misschien

kunt u uw de bijdrage wel iets verhogen. Zou u

nog geen financiéle bijdrage leveren, dan willen

wij u vragen om dit toch te overwegen, zodat

we als parochie kunnen blijven bestaan.

Waar worden deze bijdragen voor gebruikt?
Dankzij de bijdragen van de parochianen, kunnen
we het werk voor de gemeenschap blijven doen

en onze vaste lasten betalen. Denk aan de kosten
voor verlichting, verwarming, het onderhoud én
behoud van kerken en kerkhoven en de salariskosten
van de vaste medewerkers. Maar ook de kosten
om vorm en inhoud aan het familiepastoraat te
blijven geven en de diaconale activiteiten uit te
voeren voor degenen die deze nodig hebben. De
kerk en haar activiteiten zijn te waardevol om niet
door te geven aan deze en volgende generaties.

Waarom is dat zo belangrijk?

De kerk verbindt. In mooie tijden, bij een bruiloft, een
doopsel, communie of vormsel. Maar ook in moeilijke
tijden, zoals bij een afscheid of heftige gebeurtenis. Als
de prachtige kerkgebouwen in onze parochie zouden
verdwijnen, verliezen we een fijne plek om samen te
komen. Een plek om even binnen te lopen voor een
moment van rust of om een kaarsje aan te steken

voor een dierbare. Een plek die generaties verbindt.

Hoe kunt u ons helpen?

U kunt ons steunen met een financiéle bijdrage in

het kader van de landelijke Actie Kerkbalans.

Op onderstaande rekeningnummers kunt u het bedrag
overmaken onder vermelding van ‘Kerkbijdrage’.

Volkel: NL12 INGB 00 01 11 88 93
Boekel: NLO8 RABO 01 08 00 20 39
Venhorst: NL34 RABO 01 53 70 01 14

Odiliapeel: NL69 RABO 01 54 90 52 91

Zeeland: NL94 RABO 01 59 50 77 82
Uden: NL60 RABO 01 51 90 47 58
Met vriendelijke groet,

Bestuur Parochie St. Petrus

Actle
Kerkbalans

JAARWISSELING

Zo rond de jaarwisseling wordt er vaak even
teruggekeken naar hoe het voorbije jaar is geweest,

en wat we van het nieuwe jaar kunnen verwachten.

Tk kan me zo voorstellen dat er in families

waar ziekte of, nog erger, de dood het leven

kleurde, anders wordt teruggekeken dan

wanneer het een jaar is geweest van vreugde

en geluk. De belevingen van het voorbije zijn
grotendeels bepalend voor het nieuwe jaar.

Op het wereldtoneel was het helaas een jaar vol
ootlog en geweld. Het voelt onmachtig! Toch kunnen
we in onze eigen omgeving altijd blijven werken

aan goede verhoudingen en onderlinge vrede.

Tk vond het heel fijn en een groot voorrecht
om zo vaak samen met u in onze parochie te
werken en ons geloof te vieren. En ik wens u
een heel goed nieuw jaar toe, en wil van harte
‘dank u wel’ zeggen voor uw inzet en uw
trouw. En ik hoop met u, dat we samen een

goed jaar tegemoet gaan, met Gods Zegen.

Pastoor John van de Laar.

Lourdes 2024

Vanuit onze Sint Petrusparochie (Uden en omstreken),
en de parochies van Beek en Donk en Helmond kunnen
we weer samen op bedevaart naar Lourdes, van 16 t/m
21 september 2024. De organisatie van deze bedevaart
is in de vertrouwde handen van reisbureau ‘Huis voor
de Pelgrim’. De reis rechtstreeks naar Lourdes per
vliegtuig is snel en comfortabel en binnen twee uur
na de start vanaf vliegveld Weeze (net over de grens
in Duitsland) is alweer de aankomst in Lourdes. Voor
het vervoer van het vliegveld naar het hotel staat

een comfortabele touringcar gereed zodat iedereen
uitgerust aan de bedevaart kan beginnen.

Deze zesdaagse bedevaart met verblijf in

een 4*hotel met volpension kost € 1.220; de

toeslag voor een eenpersoonskamer bedraagt

€ 175. De reissom is inclusief vlucht, transfers,
excursie, reis- en annuleringsverzekering.

Het programma wordt volledig verzorgd door onze
eigen reisleiders en pastores: pastoor John van de Laar
en diaken Ton Schepens vergezellen deze bedevaart
naar Lourdes, waar de hemel de aarde raakt!

Een aanmeldformulier kunt u halen in het
parochiecentrum in Uden, Helmond of Beek en
Donk. Van harte welkom om met ons mee te gaan.

HELP:
INTERKERKELLK
NOODFONDS UDEN

In ieder huishouden kan het
voorkomen dat er, door onvoorziene
omstandigheden, op Kkorte termijn
financiéle hulp nodig is.

Mogelijk dat HELP! Interkerkelijk
Noodfonds Uden u wel direct kan helpen.

ACUTE HULP

Heeft u op dit moment acute hulp nodig
omdat u en uw gezin anders in de problemen
komen? Bent u bijvoorbeeld vandaag niet

in staat uw boodschappen te betalen?

Dan kan HELP! u snel helpen door u van

een tas boodschappen te voorzien.

Ook kan er naar acuut knellende
rekeningen worden gekeken die zo nodig
betaald worden of omgezet worden in
een gift of (gedeeltelijke) lening.

Contactgegevens:
noodfondsuden@gmail.com

Of telefonisch (op woensdag tussen
09.00 - 12.00 uur) naar 0413 — 263154.

Interkerkelijk Noodfonds Uden




