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Parochiecentrum 

geopend op 

werkdagen van 9.00 

uur tot 12 .00 uur

Sint Petrus Uden
Kerkstraat 24, 5401 BE Uden

Zaterdag 18.30 u, 

Zondag 10.30 u, 

weekdagen 19.00 u, 

eerste dinsdag van de 

maand 10.00 u viering 

voor zieken en ouderen 

in het parochiecentrum.

Sint Agatha Boekel
Kerkstraat 37, 5427 BB Boekel

Zondag 10.30 u, 

H. Jacobus de 

Meerdere Zeeland
Kerkstraat 51, 

5411 EA Zeeland

Zondag 9.00 uur

H. Antonius

Abt Volkel
Kloosterstraat 4, 

5408 BC Volkel

Viering derde zaterdag van 

de maand om 18.30 u.

H. Kruisvinding 

Odiliapeel
Oudedijk 43, 

5409 AB Odiliapeel

Eerste zaterdag van 

de maand 18.30 u

H. Jozef Venhorst
Sint Josephplein 16, 

5428 GL Venhorst

Derde zondag van 

de maand 9.00 u
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Deze pagina verschijnt elke tweede 
woensdag van de maand en valt onder 
redactionele verantwoordelijkheid van 
het bestuur van de Sint Petrus Parochie. 

Kerstconcert 
17 december
In de St. Petruskerk in Uden zal op zondag 17 
december om 15.00 uur een fraai kerstconcert 
worden gegeven. Een week voor Kerstmis 
wordt onze kerk alvast ondergedompeld 
in kerstsfeer en vrolijke kerstklanken. 

Het geheel wordt georganiseerd door Niels Swinkels, 
Corné Timmers, Eline Geurts en Sien Hommeles. Het 
concert belooft sfeervol en laagdrempelig te worden. 

Naast een optreden van de initiatiefnemers, zal 
de bekende gitarist/zanger Bart van Gijn acte de 
présence geven, en de samenzang zal worden 
ondersteund door een groot koor, De Sluiszangers. 

Er is ruimte om fijn mee te zingen, 
ontspannen te luisteren, de kerststal te 
bekijken en om een kaarsje te branden. 

Na afloop van het concert is er zelfs Glühwein en 
warme Chocomel voor de bezoekers. Bovendien 
is het kerstconcert gratis te bezoeken, al wordt 
een vrijwillige bijdrage best gewaardeerd. 
Wees allemaal van harte welkom!

Met muzikale groet, Niels Swinkels

We zijn allemaal gelinkt in Gods Facebook
Een week na Allerheiligen en Allerzielen: We stonden 
stil bij de dood én de keerzijde daarvan: het eeuwig 
leven. Allerheiligen is de viering van het nieuwe en 
eeuwige leven, van de vreugde en het geluk dat hen 
ten deel valt die geloven in Jezus als de verrijzenis en 
het leven. We denken aan vele generaties christenen 
die ons de weg hebben gewezen, de weg die Jezus ook 
wees. Hoe je als mens, gericht op anderen én gericht op 
God, zó leven kunt dat je ooit bij je sterven, thuiskomt 
bij God. Een mooie hoopvolle boodschap, maar, we 
missen hen zo, onze geliefde familieleden, vrienden en 
bekenden die gestorven zijn. Allerzielen is stilstaan bij 
dat verdriet. Voelen, ervaren dat gemis een snijdende 
pijn is in elk mensenleven.  Nee, we zullen hen nooit 
vergeten. Maar het leven gaat verder, gaat door, ook 
als jouw leven stil is komen te staan, doordat met die 
ander ook een stuk van jezelf is gestorven. Wie rouwt, 
mag zelf deze weg gaan; niemand kan dat voor jou 

doen. De uniekheid van elke mens wordt door God 
onderschreven. Elk mensenkind is Hem bekend en 
vertrouwd. We zijn allemaal gelinkt in zijn Facebook. 
Hij kent onze gezichten, onze tranen van vreugde 
of verdriet. God kent ons door en door. Daarom ook 
heeft Hij ons door Jezus perspectief gegeven op eeuwig 
leven, op een weerzien ooit, op een samenzijn waar 
geen einde aan komt. Dat geloven, daarop vertrouwen, 
is een gave én een opgave, want hoe groot je geloof 
ook is, hoe sterk ook je vertrouwen, het gemis en 
het verdriet bij een overlijden worden er niet minder 
om. Maar in dat geloof heb je afscheid genomen en 
tracht je verder te leven zonder hen. Soms gaat dat 
heel goed en is het Allerheiligen, en soms gaat het 
niet en is het Allerzielen in je gemoed. Hoe dan ook, 
we vergeten hen nooit, God vergeet hen nooit!                    

Pastoor John van de Laar

Pater Kessels naar zijn 
geliefde missiepost 
in Maleisië!
Pater Louis Kessels is maandag 16 oktober vertrokken 
naar Maleisië. Hij zal daar verblijven tot eind november. 

Wij gunnen het hem van harte, om ook daar, 
te midden van zijn mensen, stil te staan 
bij zijn diamanten priester jubileum.

Gemeente Maashorst 
maakt Tijd voor Toekomst
Van dinsdag 7 november tot en met donderdag 
30 november organiseert de gemeente 
Maashorst in de Heilige Kruisvindingkerk 
te Odiliapeel Tijd voor Toekomst. 
Aan de hand van lezingen en gesprekken 
voor bestuurders, ambtenaren en genodigden 
worden ideeën gevormd over hoe een toekomst 
voor de gemeente eruit kan gaan zien. 

De kerk is op deze momenten niet vrij toegankelijk.

Dertig jaar Intervalkoor Pius X 
Op 10 november a.s. viert het Intervalkoor 
Pius X zijn dertigjarig bestaan. Natuurlijk 
wordt dit gevierd met een H. Mis, op zondag 12 
november om 10.30 in de St. Petruskerk.
Het Intervalkoor Pius X vindt zijn oorsprong in de Pius 
X-kerk in Uden. Op verzoek van de toenmalige pastoor 
Jacques Leo werd een groep parochianen samengesteld 
die één keer in de maand op zaterdagavond de 
volkszang ondersteunde tijdens de viering. De 
geboorte van het koor werd gevierd met beschuit 
met muisjes, verzorgd door de zus van pastoor Leo. 
Martien van der Venne werd de eerste dirigent. 
In de loop der jaren werd het repertoire uitgebreid 
en kreeg het Intervalkoor regelmatig een 
uitnodiging om vieringen te ondersteunen. Ook 

buiten Uden waren zij graag geziene gasten. In 
mei en oktober waren de Marialiedjes erg gewild, 
vooral in de zorgcentra in de omgeving. 
Omdat de koorleden een respectabele leeftijd 
hebben bereikt blijft het zingen nu veelal 
beperkt tot locaties in Uden. Elke maand is 
het koor nog te horen in de St. Petruskerk. 
De repetities vinden elke woensdagavond plaats 
in het parochiecentrum. De betrokkenheid 
van de koorzangers is erg groot. Het sociale 
aspect is een belangrijk onderdeel van 
de repetitie, met koffie en koekjes. 
In de loop der jaren is een aantal trouwe zangers 
helaas overleden, vooral in de coronatijd. Maar 
het koor denkt nog lang niet aan stoppen! 

Maria, Koningin 
van de Vrede
Wij bidden dat op uw voorspraak haat en 
tweedracht tussen de volkeren zullen verdwijnen 
en dat het hart van de mensen vervuld moge 
worden met de wil tot vrede en verzoening: de 
vrede die Jezus ons heeft voorgeleefd en die Hij 
ons toewenste toen Hij op eerste Paasdag aan zijn 
leerlingen verscheen met het woord: ‘Vrede’.

Zegen de pogingen van onze Paus die de volken en 
wereldleiders onophoudelijk oproept oorlogen te 
beëindigen en te streven naar vrede. Maar geef dat 
ook wij op de plek waar wij staan bezield worden door 
datzelfde verlangen en alles doen wat in ons vermogen 
ligt om een werktuig van vrede te zijn. Goede Moeder, 
bid met ons mee om vrede overal op onze wereld, 
in ons eigen land, in onze gezinnen, in ons hart. 
Moge daar het koningschap van Christus, 
uw Zoon, Zijn rijk beginnen. 
Amen.

Een kaars

De wezenlijke dingen van ons geloof zijn onzichtbaar. 
Juist daarom kunnen wij behoefte hebben aan 
tastbare dingen die ons aan Maria en ons geloof 
herinneren. Een kaars is een veelzeggend symbool: 
het symboliseert de liefde van God, licht en warmte 
en het biedt hoop in uitzichtloze situaties. 
Veel mensen branden graag kaarsen: als een 
bemoediging, als een gebed, als een moment van 
meditatie of als verbondenheid met dierbaren.
Ik mis je…rouwen is hard werken!
Kon ik nog maar even bij je zijn, gewoon 
zomaar heel even, even met je praten, over 
de alledaagse dingen van het leven.

Kon ik nog...


