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Parochiecentrum
geopend op
werkdagen van 9.00
uur tot 12 .00 uur

Sint Petrus Uden
Kerkstraat 24, 5401 BE Uden

Zaterdag 18.30 u,
Zondag 10.30 u,
weekdagen 19.00 u,
eerste dinsdag van de
maand 10.00 u viering
voor zieken en ouderen

in het parochiecentrum.

Sint Agatha Boekel
Kerkstraat 37, 5427 BB Boekel

Zondag 10.30 u,

H. Jacobus de
Meerdere Zeeland
Kerkstraat 51,

5411 EA Zeeland
Zondag 9.00 uur

H. Antonius
Abt Volkel

Kloosterstraat 4,
5408 BC Volkel

Viering derde zaterdag van

de maand om 18.30 u.

H. Kruisvinding
Odiliapeel
Oudedijk 43,
5409 AB Odiliapeel
Eerste zaterdag van
de maand 18.30 u

H. Jozef Venhorst
Sint Josephplein 16,

5428 GL Venhorst
Derde zondag van

de maand 9.00 u

All Hallows Eve

Op de vooravond van Allerheiligen, 31
oktober 18.30 u in de St. Petruskerk

Een laagdrempelige
gebedsviering met
ruimte voor jong en oud
om iemand te gedenken.
Een viering waar
iedereen welkom is!!

Een korte viering met mooie teksten en fijne
muzikale ondersteuning. Hemel en aarde komen
dicht bij elkaar tijdens deze viering. Net als

het licht dat we gaan ontsteken. Licht dat het
donker verdringt, al bij de eerste vlam.

Zo gedenken we onze overledenen, man of vrouw, opa
of oma, broer of zus, kind, vriend of vriendin, mensen
dichtbij of veraf, lang geleden gestorven, of nog maar
pas; verdrietig en tegelijk dankbaar, ontheemd en
tegelijk zo verbonden, eenzaam en toch nooit alleen.

Heel welkom aan iedereen die behoefte heeft om
iemand te gedenken op een sfeervolle wijze om
deze gebedsdienst mee te vieren, geschikt voor
jong en oud. Na de korte viering is er gelegenheid
tot ontmoeten onder het genot van een kopje
koffie, thee of limonade in het parochiecentrum.

Marianne du Maine

Communie en
Vormselwerkgroep
Petrus 2.0

Zit uw kind in groep 3-4 of 7-8, dan is aanmelden

voor de voorbereiding op de eerste heilige

Communie en het heilig Vormsel nog mogelijk.

Hebt u de info-inschrijfmomenten gemist? Geen
probleem, aanmelden voor het seizoen 2023-24 is

nog steeds mogelijk. In de Sint Petrusparochie is de
voorbereiding op de eerste Communie en het Vormsel
geintegreerd in het Familiepastoraat. Maandelijks
bieden we de gelegenheid voor het hele gezin om
samen te komen, om elkaar te ontmoeten en samen
te groeien in geloof. Waarbij er voor alle kinderen
catechese wordt gegeven in een vorm die past bij hun
leeftijd. Ook voor ouders is er de mogelijkheid om met
andere ouders te spreken over onderwerpen uit het
dagelijks leven. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Ingrid van Meer, 06 — 12 867 084, of stel
uw vraag via e-mail naar: annelies2@petrus2puntnul.nl.
Namens het team van Petrus 2.0, hartelijk welkom!

Marcel en Lydia Zimmer

Vanaf 4 november zal dit Nederlands echtpaar,

dat christelijke liederen schrijft en zingt Petrus
2.0 tijdens de zaterdagbijeenkomsten muzikaal
komen ondersteunen. Ze zullen elke keer met

een van de deelgroepen de liederen opluisteren
tijdens de eucharistieviering. U bent van harte

uitgenodigd om met ons mee te vieren.

Heilige Maria,

Gezegende onder de vrouwen.
Zonder vragen en in stil vertrouwen
toonde u nederig gehoorzaamheid.
Niet voor te stellen in deze tijd.

En als we allemaal echt

zouden doen wat Hij ons zegt,

onze andere wang toe zouden keren, i
zouden weggeven in plaats van begeren, e
vergevingsgezind, barmhartig zijn, ' ‘;‘3
open staan voor andermans pijn, » ,':
Vergeef dan alstublieft onze schuld ¢;

in uw oneindige liefde en geduld
behoed ons voor zelfzucht en pijn,
laat ons kinderen van God zijn.

Marianne

o2 (M

Het heilig kruis, hoog opgericht,
Dat heel het wereldrond verlicht,
waaraan de Heiland hangt en lijdt
en door zijn onschuld ons bevrijdt.

Deze tekst is het eerst couplet van de hymne
die gebeden wordt op de feestdag van het
kruis van Jezus Christus, 14 september.

Op dinsdag 12 september jl. mocht ik op grote
hoogte, op het puntje van de toren van de Sint
Agathakerk, de drie symbolen, het kruis, de
haan en de bol, prachtig gerestaureerd, Gods
zegen geven. Een bijzondere ervaring.

Een korte uitleg over deze drie symbolen.

De haan is een soort van windwijzer, hij geeft de
richting aan waar de wind vandaan komt. Maar
waarom een haan en geen pijl of ander symbool?
Wel, de haan wordt vaak gezien als symbool van
een nieuwe morgen, een nieuw begin. Daarbij heeft

de haan ook een christelijke betekenis. De haan
verwijst namelijk naar de verloochening van Jezus
door zijn apostel Petrus, zoals we kunnen horen in
het lijdensverhaal. Nadat Petrus Jezus verloochend
had, kraaide een haan 3 keer. Daarbij is er nog een
andere christelijke gedachte: de haan behoedt de
mensen voor gevaar — net als God. Een haan die waakt
over zijn kippen. God die waakt over de mensen.
De bol, symboliseert de appel die voor de zondeval
staat. De appel die Adam en Eva aten in het
paradijs, waardoor ze in zonde vervielen.

Het kruis is natuurlijk het belangrijkste symbool
op een Katholieke kerk. Het kruis staat symbool
voor de kern van het Evangelie: Jezus stierf aan het
kruis om de mensen te verlossen van hun zonden.
Maar het kruis heeft nog een andere belangrijke
betekenis. Een kruis bestaat uit twee verschillende
balken. De balk horizontaal drukt verbondenheid
tussen de mensen uit en de verticale balk drukt
uit de verbinding van de hemel met de aarde.
Samen verwijzen deze twee balken naar de
verbondenheid tussen de mens en God.

Met het plaatsen van de prachtig gerestaureerde
symbolen boven op de toren van de Sint Agathakerk
komt het einde van een maandenlange, broodnodige
restauratie in zicht. De spits is van nieuwe leien
voorzien, het metselwerk is opnieuw gevoegd,

het uurwerk opgeknapt, nu nog de restauratie

aan de klokkenzolder en klaar is Kees....

Er wordt weleens gezegd dat een kerkgebouw maar
een hoop stenen is, meer niet. Onze katholieke kerk is
een gemeenschap van gelovige mensen, die vormt onze
Kerk. Kunnen we dan zonder kerkgebouw? Ik denk

het niet! We moeten kunnen samenkomen, kunnen
vieren, breken en delen, daar hebben we een Godshuis
voor nodig. En dan is het onze taak om zo’n gebouw
keurig te onderhouden. Want laten we wel wezen: ‘In
een slecht onderhouden huis krijgt niemand d’'n aard’.

Diaken Henk van Thiel

Allerzielen, uitnodiging herdenking

Wij weten dat het overlijden van een geliefde
een diepe ingreep is in het leven van degenen

die achterblijven. Toch is er in het leven van
alledag vaak maar weinig ruimte voor rouw en
verdriet. Onze geloofsgemeenschap wil op of
rond Allerzielen stilstaan bij al onze overledenen,
maar in het bijzonder bij degenen die tussen 15
oktober 2022 en 15 oktober 2023 zijn overleden.
Tijdens deze viering willen wij alle overledenen
herdenken door het noemen van hun naam en het
ontsteken van een kaarsje voor elke dierbare.
Hieronder vindt u het overzicht wanneer de
verschillende vieringen in de verschillende
parochiekerken plaatsvinden. De overledenen
zullen worden herdacht in de kerk waar

ook de uitvaart heeft plaatsgevonden.

e Uden, Sint Petruskerk: donderdag
2 november 19.00 uur.

e Boekel, Sint Agathakerk: donderdag 2 november
19:00 uur, met aansluitend zegening van het graf.

e Zeeland, Sint Jacobuskerk: zondag 29 oktober 09:00
uur, met aansluitend zegening van het graf.

e Venhorst, Heilige Jozefkerk: zondag 29 oktober
19:00 uur, met aansluitend zegening van het graf.

e QOdiliapeel, H. Kruisvindingkerk: zaterdag 4 november
18.30 uur, met aansluitend zegening van het graf.

e Volkel, Sint Antonius: zaterdag
18 november 18.30 uur.

Bij vragen kunt u contact opnemen met het
parochiecentrum in Uden op werkdagen tussen 09:00
-12:00 uur, op telefoonnummer 0413 - 263154.

Van harte wensen wij u sterkte toe

tijdens deze dagen van gedenken!

Met meelevende groet, Werkgroepen avondwaken,
Diaken Henk van Thiel, Pastoor John van de Laar.

Amerikaans bhezoek aan de Sint Petruskerk, Uden

Op 28 september was de kerk het doel van een
Amerikaans reisgezelschap, voor het merendeel
nazaten van Amerikaanse militairen die tijdens

de Tweede Wereldoorlog in Europa vochten. Zij
maakten een reis langs diverse oorlogslocaties,

van Normandié tot aan Beieren, de route van de
101e Airborne Brigade. De toren van de Petruskerk
speelde tijdens operatie Market Garden een

kleine maar belangrijke rol als uitkijkpost voor de
E-Company, de Band of Brothers, van deze brigade.
Vandaar de belangstelling van de bezoekers voor de
kerk. Na de aangeboden lunch en een rondleiding

konden enkele dapperen nog de toren beklimmen
om met eigen ogen te zien waar hun captain Winters
in september 1944 de Duitse tanks zag oprukken.




