Deze pagina verschijnt elke tweede
woensdag van de maand en valt onder
redactionele verantwoordelijkheid van
het bestuur van de Sint Petrus Parochie.

Parochie Sint
Petrus
www.parochiesintpetrus.nl

Parochiecentrum Sint Petrus

Kerkstraat 25, 5401 BC Uden
Tel. 0413-263154

E-mail: info@
parochiesintpetrus.nl
Bankrekening (IBAN):
NL25RAB00174948999

Parochiecentrum
geopend op
werkdagen van 9.00
uur tot 12 .00 uur

Sint Petrus Uden
Kerkstraat 24, 5401 BE Uden

Zaterdag 18.30 u,
Zondag 10.30 u,
weekdagen 19.00 u,
eerste dinsdag van de
maand 10.00 u viering
voor zieken en ouderen

in het parochiecentrum.

Sint Agatha Boekel
Kerkstraat 37, 5427 BB Boekel

Zondag 10.30 u,

H. Jacobus de

Meerdere Zeeland
Kerkstraat 51,

5411 EA Zeeland
Zondag 9.00 uur

H. Antonius
Abt Volkel

Kloosterstraat 4,
5408 BC Volkel

Viering derde zaterdag van

de maand om 18.30 u.

H. Kruisvinding
Odiliapeel
Oudedijk 43,
5409 AB Odiliapeel
Eerste zaterdag van
de maand 18.30 u

H. Jozef Venhorst
Sint Josephplein 16,

5428 GL Venhorst
Derde zondag van

de maand 9.00 u
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‘Ik vertrouw op
lets extra's’

Jan Kuppens

was voorzitter,
penningmeester,
secretaris en ruim 42
jaar lid van het Gemengd
Koor Venhorst, dat

op 8 september voor

de laatste keer zong
t1jdens de viering van
Maria-Geboorte.

Jan begon zijn loopbaan als leerling-automonteur

in Boxmeer. Na het behalen van zijn diploma’s
werd hij leermeester in het bedrijf en deed hij ook
de bedrijfsvoering. Hij assisteerde daarnaast bij de
autoverkoop en dat beviel zo goed dat hij fulltime
verkoper werd. Hij werkte er bina veertig jaar.

In 1969 trouwde hij met Corrie en ze woonden
daarna vier jaar in Sint Anthonis. Corrie’s vader was
weduwnaar en had een drogistery) in Venhorst. Haar
zus zorgde voor vader en de drogisterij, een taak die
Jan en Corrie hebben overgenomen. ‘Corrie deed de
winkel, en dat deed ze, naast de mantelzorg voor
haar vader, perfect!’. Ze kregen drie kinderen.

‘Mijn schoonvader kreeg dementie, wat mijn

vrouw nu ook heeft waardoor zij helaas sinds

VOrlg jaar opgenomen moest worden’.

Jan heeft een rijke staat van dienst als vrijwilliger
bij tal van verenigingen. Hij is, zoals hij zelf

zegt, een ‘allesdoener’, een ‘aanpakker’.

-In 1999 nam Jan het voortouw om samen met de
koorleden het kerkorgel op te knappen; binnen
een maand werd, dankzij veel publiciteit, 25.000
gulden hiervoor bijeengebracht. Met hulp van
een vakman uit Oss gingen de koorleden aan
de slag en 1n 2001 was het project klaar.

- Op voordracht van Jan werd de organist, Tonny
van Brussel, ter gelegenheid van zijn vijftigjarig
jubileum b1j het koor de pauselijke onderscheiding
toegekend. Helaas werd hij nadien ernstig ziek
en overleed in 2020. Het koor heeft nog een
prachtige dienst voor hem kunnen houden.

- Jan Kuppens kreeg 1n 2020 de gouden Gregoriusspeld
met oorkonde ter gelegenheid van zijn veertigjarig
koorlidmaatschap; in 2021 kregen dirigente Ida
van Duijjnhoven-de Wit en kosteres Annie Bevers-
van der Aa de pauselijjke onderscheiding.

“Soms voelt het dubbel: Ik raak mijn vrouw kwijt,
een maand naderhand het koor, en dan, een
maand later, werd 1k door de carnavalsvereniging
onderscheiden met de Kel van Venhorst. Ja,

dan kunde huilen en lachen tegelijjk.

En zo 1s mijn leven gevormd. Ik heb een punt
gezet achter het ‘vryywilligersleven’ en ga drie
keer per week naar mijn vrouw. Daar kaart en
biljart ik met de bejaarden, want ik moet onder de
mensen blijven! Ik het geluk gehad dat 1k zoveel
heb mogen doen. W1j weten niet wat de toekomst
brengt, maar 1k vertrouw op 1ets extra’s’.

Marianne du Maine

Marcel en Lydia Zimmer

Z1) z1)n een Nederlands echtpaar dat christelijke
liederen schrijft en zingt en daarmee

concerten verzorgt voor kinderen, jongeren en
volwassenen. Vanaf 4 november zullen zij de
Communie- en Vormselgroep Petrus 2.0 tijdens de
zaterdagbijeenkomsten muzikaal ondersteunen.
Ze zullen telkens
met een van de :_; *';.
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Gedachten bij

het feest: Kruisverheffing op 14

1111111111

september, het kruisteken is onze openbare pincode!

Op het feest van Kruisverheffing, komt allereerst

het volgende in gedachten: het belang van het kruis.
Een kerktoren zonder kruis, een kerk zonder kruis,
een gebed zonder eerst een kruisteken te maken,
nee, we kunnen het ons niet voorstellen. Want

het kruis en het kruisteken 1s het meest zichtbare,
en, meest gebruikte symbool van ons geloof. Het
Kruis, een levensbelangryjk gegeven dat ons redt.

De eerste christenen liepen niet zo te koop met

het kruis, het kruisbeeld en het kruisteken, en

dat heeft meer dan driehonderd jaar geduurd.
Verwonderlijk 1s dat niet, want de kruisiging was een
vreselijke straf die ten tijde van Jezus vooral door de
Romeinen werd toegepast. Jezus onderging dus die
vreselijke Romeinse straf. Het is dus niet verwonderlijk
dat de eerste christenen daar niet mee op straat
kwamen. Dat veranderde pas toen keizer Constantijn
1n het jaar 313 niet alleen een einde maakte aan de

Lourdesreis 2023

Van 11 tot en met 16 september vindt, samen
met de parochies van Laarbeek en Helmond, onze
parochiéle bedevaart naar Lourdes plaats.

De openbare plechtigheden zijn te
volgen op de Lourdes website:
www.lourdes-france.org

of www.directfromlourdes.com
of via YouTube: https://youtu.be/Zz21qOMiBeo

Via YouTube z1jn de uitzendingen
ook terug te bekijken.

Jubileum Margareth

Op 1 september stonden we stil bij het veertigjarig
dienstverband bi1j onze parochie van Margareth van de
Put- Strik. Tijdens een drukke receptie werd namens
bisschop Mgr. Gerard de Korte aan Margareth, als blijjk
van erkenning en waardering voor al haar werk, de

H. Johannes-Evangelistpenning uitgereikt. Zeer zeker
van harte verdiend! Aansluitend aan de receptie was er
een feestelijk samenzijn voor familie en de vrienden.

Margareth wil hierbij graag iedereen bedanken

voor alle mooie reacties, bloemen, attenties en alle
aanwezigheid bij dit jubileum. In het bijzonder dank
aan pastoor John van de Laar en het parochiebestuur
die dit alles mogelijk hebben gemaakt.

Veel dank aan 1edereen!

vervolging van christenen, maar de christenen ook
steunde, en dankzij zijn moeder Helena ontstond
toen ook de kruisverering. Haar eigen paleis in Rome
liet ze 1n 320 ombouwen tot de Santa Croce, en dat

1S de eerste kerk die aan het heilig kruis gewijd was.
Het werd meteen ook een heel belangrijke kerk,
want het was, en het 1s nog steeds, een van de zeven
pelgrimskerken van Rome. En het is en blijft een
merkwaardig 1ets: Jezus wist wat Hem zou overkomen
als Hij zijn boodschap van liefde en vrede ook in
Jeruzalem zou verkondigen, en toch deed Hij het.
Want z1jn boodschap was belangrijker dan zijn leven.
De boodschap waartoe z1jn Vader Hem gezonden

had. Wetend, ieder huisje heeft zijn kruisje, maar
zeker ook kunnen we ervaren, we krijgen kracht naar
kruis. Het kruisteken i1s onze openbare pincode.

Pastoor John van de Laar

Het programma:

Dinsdag 12 september 10.00

Eucharistieviering aan de grot.

Dinsdag 12 september 21.00 Lichtprocessie.
Woensdag 13 september 09.30 Grote
eucharistieviering in de ondergrondse Pius X kerk.
Woensdag 13 september 17.00 Sacramentsprocessie.

W1) nemen alle intenties, zorgen en
dankbaarheid mee naar Lourdes!

Pastoor John van de Laar

GEDACHTE

Een woord 1s 0 zo gauw gezegd,
maar denk: waar komt dat woord terecht?

't Is als een klein onooglijk zaad,
dat stil verborgen wegen gaat.

Een woord van goedheid of venijn:

't maakt mensen groot of kraakt ze klein;
't kan zijn een woord dat stil vergeeft,
waardoor een mens opnieuw weer leeft.

Soms is het woord een goede raad,
ofwel een striem dat mensen slaat.

Per telefoon een lieve groet,
die eenzaamheid verdwijnen doet.

Een woord kan zijn als een gebed
dat nieuwe wegen openzet;

Een brug naar goed voor 't hart dat lijdt,
zo’n woord dat overstijgt de tijd.

Hoe kostbaar is de taal, het woord
de ene spreekt, de ander stoort.

Heer, laat ons luisteren en verstaan
en maak ons woord tot kostbaar graan!

Communie- en Vormselwerkgroep

Zit uw kind in groep 3 of 4 dan wel 7 of 8,

dan 1s het aanmelden voor de voorbereiding

op de Eerste Heilige Communie en het Heilig
Vormsel nog steeds mogelijk. Heeft u de info-
inschrijfmomenten gemist? Geen probleem dus.

In de Sint Petrusparochie is de voorbereiding op

de Eerste Communie en het vormsel geintegreerd

in het familiepastoraat. Maandelijks bieden we

de gelegenheid voor het hele gezin om samen te
komen, elkaar te ontmoeten en samen te groeien in
geloof. Waarbij er voor alle kinderen catechese wordt

gegeven in een vorm die past bij hun leeftijd. Ook
voor ouders 1s er mogelijkheid om met andere ouders
te praten over onderwerpen uit het dagelijks leven.

Het nieuwe seizoen van Petrus 2.0 start op zondag
24 september om 09.30. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met Ingrid van Meer

op 06 — 12 867 084, of u kunt uw vraag richten

via e-mail aan annelies2@petrus2puntnul.

nl, of op www.petrus2puntnul.nl.

Namens het team van Petrus 2.0, van harte welkom!




