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Parochiecentrum
geopend op
werkdagen van 9.00
uur tot 12 .00 uur

Sint Petrus Uden
Kerkstraat 24, 5401 BE Uden

Zaterdag 18.30 u,
Zondag 10.30 u,
weekdagen 19.00 u,
eerste dinsdag van de
maand 10.00 u viering
voor zieken en ouderen

in het parochiecentrum.

Sint Agatha Boekel
Kerkstraat 37, 5427 BB Boekel

Zondag 10.30 u,

H. Jacobus de
Meerdere Zeeland
Kerkstraat 51,

5411 EA Zeeland
Zondag 9.00 uur

H. Antonius
Abt Volkel

Kloosterstraat 4,
5408 BC Volkel

Viering derde zaterdag van

de maand om 18.30 u.

H. Kruisvinding
Odiliapeel
Oudedijk 43,
5409 AB Odiliapeel
Eerste zaterdag van
de maand 18.30 u

H. Jozef Venhorst
Sint Josephplein 16,

5428 GL Venhorst
Derde zondag van

de maand 9.00 u

Wees kalm

Wees kalm te midden van het lawaai en de haast en
bedenk welk een vrede er in stilte kan heersen. Sta op
goede voet met andere mensen zonder jezelf geweld
aan te doen, zeg je waarheid rustig en duidelijk en
luister naar anderen; ook zij vertellen hun verhaal.
Mijd luidruchtige en agressieve mensen; zij belasten
de geest. Wanneer je je met anderen vergelijkt zou
je ijdel en verbitterd kunnen worden want er zullen
altijd grotere en kleinere mensen zijn dan jezelf.
Geniet zowel van wat je bereikt als van je

plannen. Blijf belangstelling houden voor je

eigen werk, hoe nederig dat ook moge zijn; het

is een werkelijk bezit in de veranderlijke fortuin

van de tijd. Betracht voorzichtigheid bij het

zaken doen, want de wereld is vol bedrog.

Maar laat je niet verblinden door de bestaande

deugd; veel mensen streven hoge idealen na

en overal is het leven vol heldendom.

Wees jezelf. Veins vooral geen genegenheid. Maar
wees evenmin cynisch over de liefde, want bij alle
dorheid is zij eeuwig als gras. Volg de loop der jaren
met gratie; verlang niet naar een tijd die achter je
ligt. Kweek geestkracht om bij onverwachte tegenslag
beschermd te zijn, maar verdriet jezelf niet met
spookbeelden. Vele angsten worden uit vermoeidheid
en eenzaamheid geboren. Leg jezelf een gezonde

discipline op, maar wees daarbij lief voor jezelf. Je bent
een kind van het heelal, niet minder dan de bomen

en de sterren, je hebt het recht hier te zijn al is het
niet duidelijk, toch ontvouwt het heelal zoals het

zich ontvouwt en zo is het goed. Heb daarom vrede
met God, hoe je ook denkt dat hij moge zijn, houdt
vrede met je ziel in de lawaaierige verwarring van het
leven. Met al zijn klatergoud, somberheid en vervlogen
dromen, is dit nog steeds een prachtige wereld.

Wees voorzichtig. Streef naar geluk.

Tekst gevonden in de oude kerk
van Baltimore, gedateerd 1692

Bedevaart naar
Kevelaer op zaterdag
2 september 2023

“Heb Vertrouwen - Ik ben het!” (Mt.14,27)
Dat is het thema voor het bedevaartjaar 2023.

Vertrouwen is een groot goed: vertrouwen
hebben in iets, in iemand.

Erger is het als dat vertrouwen wordt beschaamd.
Vaak zijn breuken en wonden die zo zijn ontstaan
zo elementair, dat ze soms maar moeilijk geheeld
kunnen worden en soms helemaal niet.

Pijnlijke ervaringen doen wij op in onze eigen
omgeving, in onze kerk, in de bestuurders van
ons eigen land en in het wereldgebeuren.

Wie of wat kan ik nog vertrouwen?

In een situatie, die voor de leerlingen van Jezus
helemaal onzeker en stormachtig werd, vol
dreiging en gevaar, sprak Jezus die hoopvolle
woorden. Wij willen deze woorden van hoop
dit jaar in het middelpunt plaatsen.

Kevelaer is voor veel mensen zo'n hoopvolle
plaats, waar we ons verdriet en verlies bij Maria,
Troosteres der Bedroefden kunnen neerleggen.
Wij gaan bidden bij haar om vertrouwen

te behouden en te krijgen.

Jezus zelf heeft ons daarvoor die

hoopvolle woorden gegeven.

Daarom nodigen wij u nu vooral uit om met

ons mee te gaan voor een bezoek aan Kevelaer,

naar Maria de Troosteres der Bedroefden.

Wij hopen u op deze reis, zaterdag 2 september 2023
graag te ontmoeten namens de Broederschappen
van Ravenstein, Veghel en Oss, met omstreken.

U kunt zich aanmelden tot 11 augustus a.s. bij:
Parochie Sint Petrus Uden

Parochiecentrum, tel.: 0413-263154

Diaken Henk van Thiel tel.: 06-50476049
Kosten: € 22,50 voor volwassenen, kinderen
t/m 12 jaar € 12,50, te voldoen bij opgave.

Heeft u nog vragen, bel ons dan gerust!

Hoogfeest Maria
Tenhemelopneming

Op dinsdag 15 augustus om 19.00 zal, ter
gelegenheid van het hoogfeest van Maria Ten
Hemelopneming, bij de voormalige Pius X kerk
te Uden weer de openluchtmis plaatsvinden.

Bij onverhoopt slecht weer is de
viering in de Sint Petruskerk.

U bent van harte welkom!

Een Wonderlijke Dag!

Daar was hij dan, die Wonderlijke dag over de
Wonderlijke Zeven. Op zaterdag 1 juli gingen we
samen met elf gezinnen van Petrus 2.0 de zeven
sacramenten onderzoeken en weer op een andere
manier in ons opnemen. Tijdens de opening van
de dag leerden we de sacramenten kennen als een
kus van God en als het topje van een ijsberg.

Daarna volgde een ontdekkingstocht door het
museumpark Orientalis. In de diverse dorpjes
werd een Bijbelverhaal verteld, en in drie
activiteiten konden ouders en kinderen het
verhaal en het sacrament verder leren kennen.

De dag was bij voorbaat gezegend, want er was
regen... Maar wat een vindingrijkheid kwam er naar

boven om de reis toch te kunnen ondernemen! Door
woestijnzand en bergje op, bergje af, op wegen

van keien: alles kwam je tegen onderweg. Maar de
groepjes gezinnen trokken dapper door. Er werd
ijverig gespeeld, geknutseld en geprobeerd.

In de slotviering kwam alles samen en vertelde de
bisschop meer over die Wonderlijke Zeven. Na de
slotzegen werden gezinnen afzonderlijke gezegend.
Vervolgens maakten we een enorm lange rij voor
de frietjes: maar iedereen kwam gewoon aan de
beurt. En eerlijk gezegd: dat was ook heerlijk!

Hier vindt u een verslag met foto’s van deze mooie dag.
www.bisdomdenbosch.nl/wonderlijke-7/ en
www.myalbum.com/album/eY2dkV4t3WKkk/

Informatieavond gemist voor Communie en Vormsel?

Heeft u de info-inschrijfmomenten gemist? Geen
probleem. Aanmelden voor het seizoen van 2023/2024
is nog steeds mogelijk. Binnen de Sint Petrusparochie
is de voorbereiding op de Eerste Communie en het
Vormsel geintegreerd in het familiepastoraat.

Maandelijks bieden we de gelegenheid voor het hele
gezin om samen te komen, elkaar te ontmoeten

en samen te groeien in geloof. Waarbij er voor alle
kinderen catechese wordt gegeven in een vorm die past
bij de leeftijd. Ook voor ouders is er de mogelijkheid
om met andere ouders te praten over onderwerpen

uit het dagelijks leven. Het nieuwe seizoen van

Petrus 2.0 start op zondag 24 september om 09.30.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Ingrid van Meer, 0612867084, of stel uw vraag

via de mail bij annelies2@petrus2puntnul.nl.
Namens het team van Petrus 2.0, hartelijk welkom!

Bijeenkomen en ontmoeten voor ouderen
U bent weer van harte welkom op dinsdag 1 augustus
in het Parochiecentrum, aanvang 10.00 uur.

We beginnen met een korte dienst van woord, gebed
en communie. Vervolgens is er koffie en thee.

De avondmissen op woensdag in de
St. Agathakerk te Boekel zijn gestopt per 1 juli.

Dag, lieve medemens

Dag, lieve medemens.

Neem je tijd om gelukkig te zijn.

Je bent een wandelend wonder op deze aarde.
Je bent enig, uniek, onvervangbaar.

Weet je dat?

Waarom dan je tijd verliezen

In een zinloze jacht naar geld en bezit?
Waarom je massa’s zorgen maken

Om de dingen van morgen en overmorgen?
Waarom ruzie maken, je vervelen,

Je zinloos verdrinken in amusement

En slapen als de zon schijnt?

Neem rustig de tijd om gelukkig te zijn.
Tijd is geen snelweg tussen de wieg en het graf,
Maar een ruimte om te parkeren in de zon.




