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Parochiecentrum 

geopend op 

werkdagen van 9.00 

uur tot 12 .00 uur

Sint Petrus Uden
Kerkstraat 24, 5401 BE Uden

Zaterdag 18.30 u, 

Zondag 10.30 u, 

weekdagen 19.00 u, 

eerste dinsdag van de 

maand 10.00 u viering 

voor zieken en ouderen 

in het parochiecentrum.

Sint Agatha Boekel
Kerkstraat 37, 5427 BB Boekel

Zondag 10.30 u, 

H. Jacobus de 

Meerdere Zeeland
Kerkstraat 51, 

5411 EA Zeeland

Zondag 9.00 uur

H. Antonius

Abt Volkel
Kloosterstraat 4, 

5408 BC Volkel

Viering derde zaterdag van 

de maand om 18.30 u.

H. Kruisvinding 

Odiliapeel
Oudedijk 43, 

5409 AB Odiliapeel

Eerste zaterdag van 

de maand 18.30 u

H. Jozef Venhorst
Sint Josephplein 16, 

5428 GL Venhorst

Derde zondag van 

de maand 9.00 u
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Deze pagina verschijnt elke tweede 
woensdag van de maand en valt onder 
redactionele verantwoordelijkheid van 
het bestuur van de Sint Petrus Parochie. 

Informatieavond 
gemist voor
Communie en Vormsel?

Heeft u de info-inschrijfmomenten gemist? Geen 
probleem. Aanmelden voor het seizoen van 2023/2024 
is nog steeds mogelijk. Binnen de St.Petrus parochie 
is de voorbereiding op de eerste communie en het 
vormsel geïntegreerd binnen het Familiepastoraat. 

Maandelijks bieden we de gelegenheid voor het hele 
gezin om samen te komen, elkaar te ontmoeten 
en samen te groeien in geloof. Waarbij er voor alle 
kinderen catechese wordt gegeven in een vorm die past 
bij de leeftijd. Ook voor ouders is er de mogelijkheid 
om met andere ouders te praten over onderwerpen 
uit het dagelijks leven. Het nieuwe seizoen van 
Petrus 2.0 start op zondag 24 september 9.30 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Ingrid van Meer 0612867084. of stel uw 
vraag via  annelies2@petrus2puntnul.nl.
Namens het team van Petrus 2.0, hartelijk welkom! 

Peuter- kleuter viering
Op 25 juni verzorgen we om 11.45 uur in de 
St.Petruskerk de laatste peuter- en kleuterviering 
van dit seizoen. Ouders en grootouders, heel welkom 

om op een speelse en  laagdrempelige wijze met uw 
jongste ( klein) kinderen te komen vieren. Waarbij 
ontmoeten van elkaar, een belangrijk onderdeel is.

In Liefde Gedenken! 

Elk weekend noemen wij in onze kerken de 
namen van degenen van wie wij afscheid namen 
met een kerkelijke viering. Dit is nog veelvuldig 
aan de orde, in de eerste vijf maanden waren er 
parochie breed 45 uitvaarten in onze kerken. 

Het kan voorkomen, en alle respect daarvoor, 
dat mensen kiezen voor een niet kerkelijk 
afscheid, ook deze afscheidsvorm verdient altijd 
respect! Wel mag hierbij worden aangetekend 
dat ook in onze kerken afscheid wordt genomen 
volgens de wensen van de mensen.

Wanneer er geen kerkelijk afscheid is en de 
naam toch graag genoemd mag worden in onze 
kerken, kan dit natuurlijk! Wel is van belang dat 
de naaste familie dit doorgeeft aan de parochie. 
In verband met de wet op de privacy kunnen we 
als parochie niet afgaan op de goede bedoelingen 
van derden, de wens mag dan vanuit de familie 
zelf komen. We gaan er dan vanzelfsprekend 
op in om allen: in Liefde te Gedenken! 

Verlies de tijd 
De tuin, vol onkruid,
schreeuwt het uit:
wat een slordigheid!
Maar ja, geen tijd, geen tijd…

Het is niet om aan te zien;
een klein half uurtje misschien?
Ik schoffel klavers en ander spul
maak de vaste bodem rul.

In een flits, maar ik zag het wel;
vliegt een roodborstje snel
de oogjes waakzaam; heel dichtbij:
krioelende insecten komen vrij!
Ik verlaag het tempo en geniet
van het melodieuze vogellied.
Voel de zon, de wind en verlies de tijd
van ongekende eeuwigheid.
Met een leeg hoofd, takjes in mijn haar
ben ik voldaan en is de tuin weer klaar!

Marianne du Maine

Petrus en Paulus
Petrus en Paulus, de twee topfiguren uit de begintijd 
van de kerk, twee heel verschillende mensen met 
een totaal andere achtergrond. Petrus was een 
visser, toen Jezus tot hem zei: kom en volg mij. 
Hoogstwaarschijnlijk kon hij lezen noch schrijven. Voor 
vissers waren er in die tijd zeker geen scholen. Paulus 
daarentegen kwam uit een totaal ander milieu: hij 
hoorde bij de ontwikkelde Joden, hij had gestudeerd, 
met name in de joodse godsdienstige tradities. 
Tussen deze twee mensen bestond, naar onze 
tijd vertaald, evenveel verschil als tussen een 
havenarbeider en een doctorandus in de theologie.
In de evangelieverhalen leren we Petrus kennen als een

 razend enthousiaste mens, die echter niet altijd even 
verstandig is. Hij krijgt nogal eens de wind van voren 
van Jezus. In de handelingen van de apostelen leren 
we Paulus eerst kennen als een felle tegenstander 
van Jezus’ boodschap en volgelingen. Hij vervolgde ze 
waar hij ze maar te pakken kon krijgen, totdat hij bij 
Damascus een visioen kreeg dat heel zijn leven grondig 
veranderde. Nu vraagt u zich misschien af: waarom 
deze beschrijving van Petrus en Paulus, waarom deze 
nadruk op hun minder goede kwaliteiten en fouten? 
Menselijkerwijs gesproken zou je eigenlijk moeten 
zeggen: deze twee mensen zijn helemaal niet geschikt 
om de grote leiders in de kerk van Christus te worden. 

En toch zijn ze dat wel geweest. Voor God is niets
onmogelijk. We spreken van de heilige kerk, we spreken 
van de heilige Geest die de kerk leidt, we zeggen: de kerk 
is het werk van God, maar we mogen niet vergeten dat 
God werkt in en door mensen, toen en nu, onvolmaakte 
mensen, mensen van verschillende culturen en 
achtergrond. Als de kerk alleen maar mensenwerk 
geweest zou zijn, dan had ze allang niet meer bestaan. 

We hoeven niet bang te zijn voor de toekomst van 
de kerk, want ze is en blijft ook Gods werk. 

Pastoor John van de Laar

Pater Louis Kessels zestig jaar priester!
Geboren te Maarheeze op 11 augustus 1938, verliet 
Louis Kessels zijn geboorteplaats na zijn middelbare 
school om te gaan studeren aan de Mill Hill colleges 
te Roosendaal en Londen; filosofie en theologie als 
voorbereiding op het priesterschap. Op 7 juli 1963 werd 
hij tot priester gewijd. Zijn eerste benoeming was voor 
de missie van Sabah, in noord west Borneo. De heenreis 
werd gemaakt op een vrachtschip tot Singapore, daarna 
per trein en het laatste stuk over zee per vliegtuig, de 
hele reis duurde bijna 2 maanden! In de loop van de 
jaren werden de verblijfs- en werkvergunningen voor 
missionarissen steeds moeizamer afgegeven. Pater 
Louis moest daarom geregeld tijdelijk naar buurlanden 
waar hij dan ook voor kortere periodes gewerkt en 
gestudeerd heeft; op de Philippijnen en op Taiwan 
waar hij het Chinese Hakkadialect heeft gestudeerd. 
Na een verblijf in Nederland mocht hij in 1974 terug 
naar Sabah waar hij secretaris werd van bisschop 
Simon Fung met twee parochies in het land. In 1982 
moest hij Sabah vanwege de immigratiewetten en 
nu voorgoed gedwongen verlaten. Na deze tijd in het 
verre Oosten heeft hij 4 jaar bijbelwetenschappen 
gestudeerd, 3 jaar in Rome en een jaar in Jerusalem. 
Hierna heeft hij enkele jaren gedoceerd aan het Mill 
Hill college in Roosendaal tot hij gevraagd werd 
bijbelwetenschappen te gaan doceren in Uganda.

Louis is na zijn terugkeer in Nederland sinds een 
paar jaar in onze parochie in Uden komen wonen, 
waar hij het erg goed naar zijn zin heeft.
Na jaren Engels als voertaal te hebben gehad, 
koste het Louis enige moeite om het Nederlands 
vloeiend te kunnen spreken. Als men hem in Uden 

fietsend of wandelend ziet gaan, maakt Louis 
Kessels een energieke en gedreven indruk. Hij hoopt 
dat hij, zolang als dat gaat, nog jaren actief mag 
zijn. Dus op 7 juli 2023 is het zestig jaar geleden 
dat Pater Louis Kessels priester werd gewijd in 
de kapel van het Sint Jozef college in Londen.  

In onze parochie gaan we dit samen vieren!

Op zondag 9 juli zal om 10.30  de diamanten 
jubilaris voorgaan in de Sint Agathakerk te Boekel. 
Aansluitend is er gelegenheid tot ontmoeting en 
felicitatie in Nia Domo, Sint Agathaplein 6 te Boekel.
U bent van harte welkom!

Namens het parochiebestuur,
Pastoor  John van de Laar


