Info

Deze pagina verschijnt elke tweede
woensdag van de maand en valt onder
redactionele verantwoordelijkheid van
het bestuur van de Sint Petrus Parochie.
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Parochie Sint
Petrus

www.parochiesintpetrus.nl

Parochiecentrum Sint Petrus

Kerkstraat 25, 5401 BC Uden
Tel. 0413-263154

E-mail: info@
parochiesintpetrus.nl
Bankrekening (IBAN):
NL25RAB00174948999

Parochiecentrum
geopend op
werkdagen van 9.00
uur tot 12 .00 uur

Sint Petrus Uden
Kerkstraat 24, 5401 BE Uden

Zaterdag 18.30 u,
Zondag 10.30 u,
weekdagen 19.00 u,
eerste dinsdag van de
maand 10.00 u viering
voor zieken en ouderen

in het parochiecentrum.

Sint Agatha Boekel
Kerkstraat 37, 5427 BB Boekel

Zondag 10.30 u,

H. Jacobus de
Meerdere Zeeland
Kerkstraat 51,

5411 EA Zeeland
Zondag 9.00 uur

H. Antonius
Abt Volkel

Kloosterstraat 4,
5408 BC Volkel

Viering derde zaterdag van

de maand om 18.30 u.

H. Kruisvinding
Odiliapeel
Oudedijk 43,
5409 AB Odiliapeel
Eerste zaterdag van
de maand 18.30 u

H. Jozef Venhorst
Sint Josephplein 16,

5428 GL Venhorst
Derde zondag van

de maand 9.00 u

Overweging in de Paastijd:

Op een heel aanstekelijke melodie zingt Gerard van
Maasakkers: ‘Hé, goade mee, dan gaon w’n eindje
lopen, en daarmee verwoordt hij iets wezenlijks van
ons menszijn. Want wat doen wij als we te vieren
of te rouwen hebben, of een stukje verwerking
nodig hebben? Juist ja, een eindje wandelen, alleen
of met z'n tweeén, of in een groep; al pratend of
ieder voor zich in stilte. Wandelen brengt je in een
andere omgeving, een andere sfeer. Het doet je

als het ware vanuit een ander perspectief kijken
naar je leven of de situatie waarin je je bevindt.

Twee leerlingen zijn na alle commotie omtrent
Jezus’ dood uit Jeruzalem vertrokken. Het gaat
letterlijk bergaf, richting Emmatis. Al pratend en
overdenkend wat er allemaal gebeurd is, willen ze

hun leven weer perspectief geven. Wellicht willen
ze alles gauw vergeten en achter zich laten, ook
die Jezus, die niet aan hdin verwachtingen had
voldaan: één grote teleurstelling, een desillusie. Zij
hadden iemand anders voor ogen gehad, toen ze
Hem waren gevolgd. En nu loopt Hij met hen mee,
maar ze herkennen Hem niet. Nog altijd leven ze
met hun eigen waanidee over wie Jezus moet zijn.
Pas wanneer ze hun wandeling beéindigen en hun
bestemming bereikt hebben, en ze aan tafel gaan
zitten; wanneer het donker van de avond valt en
alles verstilt, dan ‘zien’ ze het gebeuren. Er wordt
dankgezegd, het brood wordt gebroken en gedeeld.
Nu gaan hun de ogen open, daagt er licht en beseffen
ze: Hij is het! Dus toch! Echt verrezen, Hij leeft! En
ofschoon ze Hem op hetzelfde moment niet meer
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kunnen zien, staat Hij op hun netvlies gebrand.

Meer nog: op dat moment zijn de boodschap en zijn
woorden tot leven gekomen in hun hart, dat nu vurig
is. Onmiddellijk zeggen ze tegen elkaar: ‘Hé, goade
mee, dan goan we’n eindje lopen’, en ze gaan terug
richting Jeruzalem. Ze hebben hun geloof hervonden
en willen het graag delen. Een bijzondere wandeling:
drie mensen onderweg, Kleopas, Jezus en hoe heet
die andere ook weer? Zijn of haar naam staat nergens
genoemd. Het is geen toeval! Daar kun je je eigen
naam invullen, want ook op jouw weg door het leven
gaan mensen met je mee; ze delen jouw ervaringen
en jouw geloof. Ook jij mag en kan zeggen tegen
Jezus: ‘Hé, goade mee, dan goan we'n eindje lopen’.

Pastoor John van de Laar.

Hartelijk bedankt!!

Graag wil ik, mede namens Yvonne, iedereen
bedanken voor de vele felicitaties en attenties die

ik heb mogen ontvangen bij de viering van mijn
vijfentwintigjarig dienstverband bij de parochie

en mijn 12%-jarig jubileum als diaken. Bijzonder
dank aan pastoor John van de Laar, pater Louis
Kessels, pater Jinu, het parochiebestuur, koren,
dirigenten, organisten, het Sint Agathagilde, het Sint
Jacobusgilde en alle vrijwilligers die mijn jubileum
tot een onvergetelijke gebeurtenis hebben gemaakt.

Diaken Henk van Thiel

Nacht in de kerk,
een groot succes!

Na de sponsorloop voor Adamfo Ghana vierden

we met velen de avondmis, met als thema

‘Samen Kerk, samen sterk’. Vervolgens hebben

we met vereende krachten achthonderd kaarsjes
aangestoken. We mochten onze buren in huize St.
Jan verwelkomen, en vanuit het dorp wisten de
mensen ons te vinden en kwamen hun uitgedeelde
kaarsje aansteken. Het leverde mooie gesprekjes op.
Met bezoekers en onze tieners vierden we een
Taizé-viering, en luisterden we naar muziek

en zang van Frank Bosman en zijn vrouw. De
kunstwerken die we maakten samen met alle
bezoekers hebben een plek gevonden in het
parochiecentrum. Het was een enorm mooie
avond, die zeker voor herhaling vatbaar is.

En aan iedereen die voor ons lege potjes
gespaard heeft...dank je wel! Mede door
jullie inzet werd het heel bijzonder.
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Bedevaartsdag
Sint Cornelius

Op de eerste zondag van mei vieren we in Zeeland
traditiegetrouw Sint Cornelius. Cornelius werd

in het begin van de derde eeuw geboren en het
jaar 251 werd hij tot Bisschop van de Kerk van
Rome gewijd. Paus Cornelius werd in juni 253

om het leven gebracht en zijn beenderen werden
op 14 september van dat jaar bijgezet. Cornelius
wordt vereerd als de patroonheilige van de
boeren en wordt ook aangeroepen bij krampen,
zenuwziekten, oor kwalen en bij epilepsie.

Op zondag 7 mei wordt in de kerk van

Zeeland traditiegetrouw het feest gevierd

ter ere van Sint Cornelius. De vieringen op

die zondag zijn om: 07.00 en 09.00 uur.

Na beide vieringen is er gelegenheid elkaar te
ontmoeten aan de koffie/thee met krentenbrood
in het Dorpshuis tegenover de kerk.

De bedevaart dag wordt afgesloten met
de kinderzegen om 13.00 uur.

U bent van harte welkom!

Informatie-
inschrijfavonden
eerste communie en
vormsel in 2024

In de St. Petrusparochie kennen we al
geruime tijd het familiepastoraat, een vorm
van catechese waarbij de voorbereiding op
de sacramenten plaatsvindt. Op dinsdag

9 mei en donderdag 11 mei worden

in het parochiecentrum, Kerkstraat

25, Uden, van 19.00 tot 20.00 uur de
informatie-inschrijfavonden gehouden

voor de eerste communie en het vormsel

in 2024. Inloop vanaf 18.45 uur.

Op deze avonden wordt uitgelegd hoe uw
kind in groep 7-8 kan deelnemen aan de
voorbereiding op het heilig Vormsel, en/of in
groep 3-4 aan de voorbereiding op de eerste
heilige Communie. Beide avonden zijn identiek.

U bent van harte welkom op een van deze
informatieavonden. Koffie en thee staan klaar.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u
bellen met Ingrid van Meer 06-12 867 084 of
mailen naar annelies2@petrus2puntnul.nl.

Namens team Petrus 2.0,
Ingrid van Meer

Vastenmaaltijd

Dit jaar ondersteunde de Vastenactie het missiewerk
van zuster Odiliana Smits uit Odiliapeel. De M.O.V.
organiseerde ook dit jaar weer een vastenmaaltijd.
Na een uitgebreide presentatie van Kees Verhoeven
om het project toe te lichten, werd er smakelijk
gegeten met veel mensen in een gezellige en

fijne sfeer. De opbrengst van deze vastenmaaltijd
was een heel mooi bedrag. Een en ander werd
mogelijk dankzij u, en het keukengilde van Huize
St. Jan, dat weer een prima maaltijd verzorgde!

We mogen onze zegeningen tellen! Veel dank!

Samen hebben we de Goede Week gevierd en Pasen.
Tijdens de mooie Chrismamis in de Sint Jan

in Den Bosch, op de woensdag in de Goede

Week, sprak onze bisschop de bemoedigende
woorden: ‘Het is goed onze zegeningen te

tellen en goede woorden te spreken’.

We hebben daar in onze parochie dlle reden toe!

Om te beginnen met het feit dat de vieringen in

de Sint Petruskerk uitermate goed bezocht waren,
door jong en ouder. Zoals een betrokken parochiaan
het na een van de vieringen het verwoordde:
‘Hartveroverend om de kinderen zo te zien opgaan in
hun taak tijdens deze prachtige dienst. Druk bezocht,
er werden mooie woorden gezegd en heel waardig
gezongen’. Dankzij de inzet van velen konden

we sdmen vormgeven aan alle vieringen tijdens
Palmpasen en Pasen, zeker ook in de parochiekernen.
Veel dank voor alle inzet en het meevieren!

Indrukwekkend en heel bijzonder was ook de
zegening van de Paasmandjes, een traditie van
Poolse families op Paaszaterdag. ‘s-Middags in de
Sint Petrus kerk voor het eerst in onze parochie,

wat een drukte, wat een eerbied en getuigend; zeker
een traditie om vast te houden voor de toekomst!
Het bevestigt ons in het (internationaal) simen

kerk zijn. Het familiepastoraat is daarbij een
onmisbare schakel. Gaan we samen op weg in deze
vreugdevolle Paastijd naar Hemelvaart en Pinksteren!

Pastoor John van de Laar.



