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Deze pagina verschijnt elke tweede
woensdag van de maand en valt onder
redactionele verantwoordelijkheid van

het bestuur van de Sint Petrus Parochie.

Parochie Sint
Petrus
www.parochiesintpetrus.nl

Parochiecentrum Sint Petrus

Kerkstraat 25, 5401 BC Uden
Tel. 0413263154

E-mail: info@
parochiesintpetrus.nl
Bankrekening (IBAN):
NL25RAB00174948999

Parochiecentrum
geopend op
werkdagen van 9.00

uur tot 12 .00 uur

Sint Petrus Uden
Kerkstraat 24, 5401 BE Uden

Vieringen:

Op werkdagen 19.00 uur
Zaterdag 18.30 uur,
Teserveren

Zondag 10.30 uur,

reserveren

Sint Agatha Boekel
Kerkstraat 37, 5427 BB Boekel

Zondag 10.30 uur, reserveren

H. Jacobus de
Meerdere Zeeland
Kerkstraat 51,

5411 EA Zeeland

Zondag 9.00 uur, reserveren

H. Antonius
Abt Volkel

Kloosterstraat 4,
5408 BC Volkel

H. Kruisvinding
Odiliapeel
Oudedijk 43, 5409
AB Odiliapeel

H. Jozef Venhorst
Sint Josephplein 16,

5428 GL Venhorst

Gekomen is uw

Voor velen onder u, zeker
degenen die met enige
regelmaat op bedevaart
gaan naar een Maria-
bedevaartsoord, klinkt deze
tekst vertrouwd in de oren.
Hetisn.l. de openingszin van
het lied: ‘Gekomen is uw lieve
mei, Maria’.

Dit mooie oude lied is
duidelijk toegewijd aan de
maand mei waarin de H.
Maagd Maria het middelpunt
is van onze Katholieke Kerk.
Dit lied vertolkt als het ware
ons vertrouwen in Maria,
niet alleen als Moeder van
Jezus, Gods Zoon maar ook
als moeder van onze Kerk,
moeder van onze aarde. Een
moeder tot wie wij altijd onze
toevlucht kunnen en mogen
nemen in goede en slechte
tijden. Wij roepen haar aan
als middelares. Wij vragen
haar om onze gebeden bij
God te brengen, om onze
voorspreekster te zijn. Maria
is als moeder van Jezus als het
ware het kortste lijntje naar
onze Lieve Heer.

lieve mei, Maria.

Bij Maria zijn het hele jaar
door al veel mensen te
vinden met hun gebeden,
worden er al veel kaarsen
ontstoken, wordt Maria
met bloemen getooid,
maar in deze meimaand is
de Mariadevotie nog veel
sterker. Bij vele mensen thuis
krijgt Maria in de meimaand
een ereplaatsje. Gelovigen
zullen weer samenkomen
om de rozenkrans te bidden.
Drukte in de vele Maria-
bedevaartsoorden.

In de bijbel spreekt Maria
de woorden uit: “ Zie de
dienstmaagd des Heren, mij
geschiede naar Uw woord”.
Maria doet datgene wat
God van haar vraagt. Geeft
antwoord op Gods vraag, in al
haar eenvoud en nederigheid.
Maar juist wel als een hele
sterke vrouw, krachtig en
dapper, wel altijd bescheiden
op de achtergrond, en daarbij
onverminderd haar Zoon
volgend tot onder het kruis.
Maria is dan ook een
voorbeeld voor velen.
Daarom is het belangrijk dat

ook de Kerk haar voorbeeld
volgt in gehoorzaamheid
en nederigheid. Dat de Kerk
zich onder haar bescherming
plaatst. Want Maria is
een van de belangrijkste
personen die onze Katholieke
Kerkgemeenschap samen
brengt en houdt. Maria te
midden van de gelovigen, als
Moeder van de Kerk, wijst
zij ons de weg om het werk
van Christus voort te zetten,
omdat Hij voor ons allen aan
het kruis is gestorven.

Hulde voor Maria: Moeder van
God; Moeder van Christus;
Moeder van de Kerk; heil van
de zieken; toevlucht van de
zondaars; Troosteres van de
bedroefden; Koningin van de
vrede; enz., enz., te veel titels
om hier op te noemen, maar
wel om te eindigen met de
laatste woorden van het lied:
‘Zingend van den bloemen-
Mei, gaan wij slapen, rustig
blij, Maria houdt de wacht.
Ave Maria’.

Diaken Henk van Thiel.

Voorbereiding op de eerste Heilige
Communie of het Heilig Vormsel

Belangrijk voor de ouders van kinderen die zich
komend seizoen willen voorbereiden op de
eerste Heilige Communie of het Heilig Vormsel.
Op dinsdag 15 juni en donderdag 17 juni zullen
we, online, twee identieke informatieavonden
verzorgen m.b.t. het nieuwe voorbereidings-
jaar. Beide starten om 20.00 uur en duren tot
uiterlijk 21.00 uur.

Deelnemen aan deze avond kan door uw
emailadres, naam ouder en naam betreffende
kind te mailen naar annelies2@petrus2punt-
nul.nl

U ontvangt dan van ons een bevestiging, een
link om deel te kunnen nemen via Microsoft
Teams, en een inschrijfformulier. Het nieuwe
seizoen start op zaterdag 25 september 15.30
uur. Verdere informatie wordt u verstrekt
tijdens de infoavond. We heten u van harte
welkom!

Namens team communie en vormselwerkgroep
Petrus 2.0,

Pastoor John en Ingrid v Meer
Info: 0612867084

Op zoek naar beweging,
wandelt of fietst u graag?

Wij zoeken voor onze graag aanvullen met
Parochie nog enkele enkele mensen.

bezorgers die maandelijks De enveloppes zijn
samen 2500 brieven willen per straat en postcode

bezorgen. gebundeld, dus zijn heel
gemakkelijk te bezorgen.
We hebben 7 zeer actieve Aanmelden graag bij René

personen en willen dat Timmers 06-21992162

Bedevaart naar Kevelaer 2021.

De broederschappen hebben overlegd of het verantwoord
zou zijn de bedevaart naar Kevelaer door te laten gaan.
Het komt ons vaak ter ore dat mensen graag een bezoek
willen brengen aan Maria, Troosteres der Bedroefden. Veel
mensen hebben zelf het coronavirus gehad of binnen de
familie of kennissenkring. Sommigen hebben een dierbare
verloren door deze pandemie.

Tijdens een tweede bijeenkomst hebben we helaas moeten
besluiten om de bedevaart van 2021 niet door te laten
gaan.

Er is nog veel onzekerheid. Zeker ook de risico’s die pel:
grimeren met een grotere groep met zich mee brengt en
het beleid omtrent het coronavirus in Duitsland. Daarom
hebben we besloten om dit jaar niet naar Kevelaer te gaan
en uit te stellen naar 2022.

Wanneer we daar meer duidelijkheid over hebben zullen
we u daar uiteraard weer tijdig over informeren.

Wel hopen we op 7 oktober 2021 met het bestuur een be-
zoek te gaan brengen aan Kevelaer om daar namens de
broederschappen een kaars aan te bieden aan Maria. We
zullen tijdens de eucharistieviering bidden voor alle men-
sen die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn, of op welke
manier dan ook getroffen zijn door het coronavirus of an-
dere omstandigheden.

Of dit bezoek tegen die tijd door kan gaan is op dit moment
ook nog niet zeker.

Wij wensen u een mooie zomer toe, maar het aller belang:
rijkste probeer gezond te blijven.

Met een hartelijke groet,

Namens de commissie bedevaart naar Kevelaer,
Dorethé Driessen en diaken Henk van Thiel.

Vieringen hemelvaart
en Pinksteren 2021

Sint Petrus kerk Uden: 80 kerkgangers,
gebruik van toegangskaarten/aanmelden.
Telefoon: 0413263154. (Parochiecentrum)
Donderdag 13 mei 10.30uur Hemelvaart
Zaterdag 22 mei 18.30 uur Pinksteren
Zondag 23 mei 10.30 uur Pinksteren
Maandag 24 mei 10.30 uur Pinksteren
Sint Agathakerk Boekel: 60 kerkgangers
Telefoon: 0492322257 (Hanny Lobel of via email naar: h.vant-
hiel@parochiesintpetrus.nl)

Donderdag 13 mei 10.30uur Hemelvaart
Zondag 23 mei 10.30 uur Pinksteren
Maandag 24 mei 10.30 uur Pinksteren
Heilige Jacobus de Meerdere kerk Zeeland:

60 kerkgangers Telefoon: 0486452128 (Tonnie van Boekel)
Donderdag 13 mei 09.00 uur Hemelvaart
Zondag 23 mei 09.00 uur Pinksteren
Maandag 24 mei 09.00 uur Pinksteren
Heilige Jozef kerk Venhorst: 30 kerkgangers
0492-351271 (Riky Janssen)

Zondag 23 mei 09.00 uur Pinksteren
Heilige Antonius Abt kerk Volkel: 60 kerkgangers
0413-273384 (Annie Bos)

Zondag 23 mei 10.30 uur Pinksteren
Heilige Kruisvinding kerk Odiliapeel: 60 kerkgangers
0413-274134 of 06-30840406 (Willie van Lankveld)
Maandag 24 mei 10.30 uur Pinksteren

Verantwoorde versoepelingen

Zoals bekend mogen we weer 100 kerk-
gangers toelaten bij uitvaarten.

Dit betekent voor Zeeland en Boekel 60
kerkgangers per viering en voor Uden 80
kerkgangers per viering.

Voor Zeeland en Boekel blijft telefonisch
aanmelden verplicht.

In Uden zal worden gewerkt met een nieu-
we doorlopende toegangskaart:

Deze nieuwe toegangskaart geeft toegang
tot het wekelijks bijwonen van de viering
op zaterdag of zondag.

Indien u gebruik wilt maken van zo’n
toegangskaart, dan kunt u die ophalen
op het parochiecentrum vanaf maandag
3 mei.

Deze nieuwe toegangskaarten zullen
worden geregistreerd.

Wekelijks telefonisch aanmelden voor de
viering op zaterdag en zondag in Uden is
dan vanaf 8 mei niet meer nodig.
Zonder kaart moet men nog wel telefo-
nisch aanmelden!

De kerkregelaars zullen actief blijven om
alles in goede banen te leiden.Ook zullen
we, voorafgaand aan de viering, de klokken
weer laten luiden als teken van hoop. Kor-
tom: u bent van harte welkom!

Pastoor John van de Laar.

Meimaand, Mariamaand

Als ik in de buurt kom van Maria,
blijf ik altijd even staan.
Dan maak ik stil met haar een praatje,
alvorens ik weer verder ga.

Ik denk dat zij dan naar me luistert
en begrijpt wat ik bedoel,
en als ik klaar ben met vertellen
geeft ze me een blij gevoel.

God koos op een dag Maria
als moeder voor Zijn Zoon,
omdat zij lief was en eenvoudig
en wat wij vroeger noemden “vroom”.

Nu staat haar beeld op zo veel plaatsen,
daar gaan heel veel mensen heen,
voor troost en hoop, en om te vragen,
Moeder laat me niet alleen.

In de Bijbel staat Maria
heel bescheiden op de achtergrond.
Maar nooit loop ik voorbij en kan het niet laten
om even stil met haar te praten.




