Info

Deze pagina verschijnt elke tweede
woensdag van de maand en valt onder
redactionele verantwoordelijkheid van het
‘bestuur van de Sint Petrus Parochie.

Parochie Sint Petrus
www.parochiesintpetrus.nl

Parochiecentrum Sint Petrus
Openingstijden:

Ma. t/m vr. 09:00 - 1430

Kerkstraat 25, 5401 BC Uden

Tel. 0413-263154

E-mail: info@parochiesintpetrus.nl
Bankrekening (IBAN):
NL25RAB00174948999

Voor spoedgevallen buiten de
openingstijden: 06-21204630

Sint Petrus Uden

Kerkstraat 24, 5401 BE Uden

Vieringen:

Zaterdag: 18:30

Zondag: 09:00 en 10:30
Maandag t/m vrijdag: 19:00
(voorafgegaan door

Vespers om 18:40)

Eerste dinsdag v.d. maand: 09:30
Vrijdag: 18:00 uitstelling

H. Sacrament

Dagelijks geopend van 09:00- 19:30

Sint Agatha Boekel

Kerkstraat 37, 5427 BB Boekel

Vieringen:
Zondag: 11:00
Woensdag: 19:00 (Sint Petruskapel)

De Mariakapel is open

wvan 09:15 - 18:45
Dinsdag en vrijdag: 09:15 - 12:30

H. Jacobus de Meerdere
Zeeland

Kerkstraat 51, 5411 EA, Zeeland
Vieringen:

Zondag: 09:30

Vrijdag: 19:00

H. Antonius Abt Volkel
Kloosterstraat 4, 5408 BC Volkel

Vieringen
Zaterdag:
Maandag:

19.00 uur
19.00 uur

H. Kruisvinding
Odiliapeel

Oudedijk 435409 AB Odiliapeel

Vieringen

Zaterdag:  17.00 uur

H. Jozef Venhorst

Sint Josephplein 16,
5428 GL Venhorst

Vieringen

Zaterdag voorafgaande aan de 2e, 4e
en 5e zondag van de maand: 17:30
1e en 3e Zondag van

de maand: 09:30

Al enkele jaren ervaar ik een
groeiend verlangen naar
een diepere ‘eenwording
met God’, in gebed en stilte.
Mede aanleiding daartoe is
een kapel in Frankrijk waar
ik al een aantal jaren tijdens
mijn vakantie die sereniteit
en stilte vind, en waar dat ver-
langen de afgelopen jaren al-
leen maar sterker werd.

Dan kun je twee dingen doen:
ofwel gewoon wegwuiven
en het als een persoonlijk
hersenspinsel zien (of een
vlucht of welke andere in-
terpretatie je er ook aan wilt
geven), ofwel op onderzoek
uitgaan om te zien of hier-
onder een daadwerkelijke
‘tweede roeping’ schuilgaat.
Welke kant het ook uitgaat
en wat het ook zal worden,
het zal beproefd en uitgezui-
verd moeten worden. Is het
een persoonlijk verlangen dat
aansluit bij de wil van God?
Of is het een sluwe list van
‘het stemmetje’ waarnaar

= y

Een tweede roeping?

je beter niet kunt luisteren?
Hier gaat het dus om ‘het on-
derscheiden der geesten’. Ge-
lukkig word ik daarin goed
begeleid door een ervaren
abt, die hierin wel thuis is.
Intussen weet onze bisschop
van deze zoektocht en ben ik
een licht gaan opsteken bij
een kluizenaar in de kop van
Groningen. Want ook voor
mij is dit een compleet nieu-
we wereld als ik die zou bin-
nentreden. Hoewel de eerlijk-
heid gebiedt te zeggen, datik
qua gebed al een hele tijd als
een ‘halve monnik’ leef.
Wat ik inmiddels geleerd heb,
is dat een kluizenaariemand
kan zijn die zich letterlijk of
figuurlijk in een woestijn of
in de bergen terugtrekt, om
in volledige afzondering te
leven, te werken en te bidden.
Hij kan dat solitair doen of in
een gemeenschap van kluize-
naars. Maar een kluizenaar
kan ook iemand zijn, door
zijn solitaire leven, bidden
en werken, mensen aantrekt

om bij de essentie van het
leven stil te staan. In die zin
is hij dan ‘van allen geschei-
den, met allen verenigd’,
zoals Evagrius de plaatsbe-
paling van een kluizenaar
omschrijft:

“Je kunt denken, en dat heb
ik zelf instinctief ook aange-
nomen, dat een monnik zich
uit de wereld terugtrekt, dus
voor de wereld op de vlucht
gaat. Je kunt denken dat een
Kkluizenaar die uit een kloos-
ter weggaat en een niet be-
woond, soms zeer ruig oord
opzoekt, zich naar de rand
van de samenleving en zelfs
naar de rand van de Kerk be-
geeft. Dat je een randfiguur
of een drop-out wordt, zoals
dat tegenwoordig heet. Maar
in werkelijkheid vind je je-
zelf niet aan de rand, maar
in het hart van de samenle-
ving en de Kerk terug. Dat
kan paradoxaal klinken,
maar de zorgen en de noden
van de mensen zijn me hier
in de eenzaamheid veel meer

Mutanyana Weru,
eiland in de branding

Het lijkt misschien nog
wat vroeg, maar over
enkele weken begint de
veertigdagentijd alweer,
met daarbij traditioneel
onze aandacht voor de
vastenactie. Dit jaar

zal die bestemd zijn ter
financiéle ondersteuning
van de uit Venhorst
afkomstige pater André
van Zon in Mozambique.
Naast aanhoudende
politieke spanningen
heeft dit land ook nog
eens te lijden onder
Zware moessonregens.
Temidden van dit

alles gaat onze pater
André onverstoorbaar
door met het bieden

van een thuissituatie
aan gehandicapte
kinderen en hun vaak
alleenstaande moeders.
In een land waar zo
ongeveer gebrek is

aan alles bestaat er
nauwelijks aandacht voor
gehandicapte kinderen,
ware het niet dat er nog
mensen zijn zoals pater
André. Ondanks zijn
hoge leeftijd blijft hij
een rots van vertrouwen,
hun enige houvast. En

al stijgt ook pater André
het water nu letterlijk tot
aan de lippen, ophouden
is voor hem geen optie.
Waar zouden de kinderen

Laat ons hier, vanuit ons
comfortabele leventje,
toch iets opzij leggen

om het goede werk van
pater André te steunen.
Misschien een druppel op
een gloeiende plaat, maar
toch, helemaal niets
doen voor deze kinderen
is helemaal ondenkbaar!
Daarom zullen tijdens

de hele veertigdagentijd
in alle kerken van onze
parochie collectebussen
of mandjes voor dit
goede doel te vinden

zijn. Uw bijdrage is
welkom en noodzakelijk!
Alvast hartelijk dank.

Vastenactiemaaltijden.
Zowel in Boekel als in

ondersteund worden
door de jaarlijkse
vastenactiemaaltijd. Voor
een kleine vergoeding
zal een sobere maaltijd
worden geserveerd
waarvan de opbrengst
naar Mutanyana Weru
gaat, de beheersstichting
ten dienste van

pater van Zon.

Zijn broer Sjef van Zon
zal deze vastenactie-
maaltijden openen met
een korte presentatie
over het werk van André
in Mozambique. In Uden
staat de maaltijd gepland
op 23 maart om 18.00 uur
in het parochiecentrum.
De datum voor Boekel

is op dit moment

dan naartoe moeten? Uden zal de vastenaktie nog niet bekend.
Voor de agenda:
15 februari Bijbelavond Parochiecentrum  19:30 - 21:00
20 februari Filmavond: “Abraham” Parochiecentrum  Aanvang 19:30
2 maart Reiinie Rome-gangers  Parochiecentrum  19:30 - 21:00
26 maart TV Eucharistieviering ~ NPO 2 10:30
21 mei Bedevaart Banneux Nadere info volgt

nabij. Je ervaart en voelt een
zeer grote solidariteit met de
mensen met wie je niet dage-
lijks omgaat, die je niet voort-
durend ziet of in wier zaken
je je niet mengt. Wanneer je
iets nauwkeuriger wilt bekij-
ken, neem je immers ook een
paar stappen afstand. En dat
is in dit leven ook het geval.
Je ziet ervan af direct in te
grijpen, maar je ziet er niet
van af te begrijpen. Ik geloof
dat veel dingen in een terug-
getrokken, contemplatief
leven veel duidelijker worden;
zowel in positief als in nega-
tief opzicht”.

Met het pastoraatteam en het
parochiebestuur, waar we el-
kaar de afgelopen jaren aar-
dig hebben leren kennen, is
dit open en eerlijk besproken.
En na afstemming met de abt
en met de bisschop, moet ik
nu - zoals dat ook in kloosters
gebruikelijk is als proefperi-
odes - een eerste stap zetten
om te achterhalen of dit de
weg is die de Heer met mij wil
gaan. Daartoe zal ik me vanaf
de laatste week van februari
een maand terugtrekken in
en om deze kapel. Door op
het ritme van de intensieve
gebedstijden en de eenvoudi-
ge arbeid van een kluizenaar
te leven, zal ik moeten uitpro-
beren of dit de weg is om te
gaan. Als eerste stap. Boven-
dien zal er nog heel wat water
naar de zee moeten voordat
de antwoorden duidelijk zijn
op de praktische vragen naar
bewoning en levensonder-

houd. Ook deze vereisen een

niet mis te verstane toetsing.
Voor alle duidelijkheid: ik
ben nog niet weg! Ik ben ge-
lukkig in mijn priesterschap,
ik ben gelukkig als pastoor
van onze zes kerkdorpen, ik
woon in Uden op een super
plek en werk met geweldig
fijne mensen. Bovendien is dit
mijn eerste verantwoordelijk-
heid totdat die andere eventu-
ele weg duidelijk is. Datis dus
het probleem ook helemaal
niet. Het probleem - als je het
al zo zou willen noemen - is,
dat er iets in me ‘knaagt’. Is
dat een ‘tweede roeping’ om
op deze manier meer en meer
één te worden met Hem die
het Leven is, in het meest es-
sentiéle dat bestaat? Bid voor
me, zoals ik dagelijks bid voor
u, opdat de heilige Geest ver-
stand, hart en ziel mag ver-
lichten, en de Heer u en mij
de weg mag tonen waarop we
ons eeuwig heil en tijdelijk
geluk vinden.

Pastoor Theo van Osch

St. Caeciliakoor Uden
wil graag uitbreiden

Het St.Caecilikoor bestaat uit
45 enthousiaste leden en is
een gemend 4-stemmig koor.
Het koor heeft een groot re-
pertoire aan liederen en zingt
elke eerste en derde zondag
van de maand om 10.30 uur
en elke tweede en vierde zater-
dag om 18.30 uur. Rond en tij-
dens de feestdagen kan hierin
verandering komen, maar dat
wordt altijd tijdig aangegeven
in de media.

Inmiddels heeft het koor ook
buiten Uden bekendheid op-
gebouwd zoals blijkt uit de
vele positieve reacties na de
uitzendingen van de televi-
siemissen. Al een groot aan-
tal keren mocht het koor de
live-uitzending verzorgen van
de eucharistieviering voor de
KRO op NPO 2 op zondagoch-
tend. Dit jaar volgen er nog
een viertal bijzondere missen

die rechtstreeks via de televi-
sie te zien zijn.

Het koor is een hechte groep
mensen die bereid zijn hard
te werken voor de prachtig ge-
zongen liederen die zij ten ge-
hore brengen. Omdat het koor
graag wil blijven presteren op
het niveau zoals dat nu ge-
beurt, is het belangrijk dat er
nieuwe koorleden bij komen.
ledere stem is welkom, maar
vooral bij de mannen zou het
een mooie aanvulling zijn in-
dien er zich nieuwe leden aan-
melden. Per slot van rekening
is een koor op zijn best als alle
stemmen goed vertegenwoor-
digd zijn en de mannenstem-
men maken een belangrijk
onderdeel hiervan uit. Belang-
stellenden zijn altijd welkom
op de repetitieavond van het
koor: elke dinsdagavond om
19.45 uur in het parochiecen-
trum te Uden, eerste etage.



